özgürlük Yolu, Şıvancıları Talabani” 


yalan söylemekle 


suçluyor Pipa: bare. = padit ç'uy BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! Í 


IRAKMAYACAĞIZ 
GZEL, MASUM KORKMAZ 


BU CİNAYET ŞEBEKESİNİN PEŞİNİ B Eire man 


OSMAN ERGİN, 


A S 


; ; MÜSLİM ERİKLİ, ALİ ALİ HAYDAR KAYTAN: METİN GÜRGÖZE: Apocuların Batman'dakı elebaşıları. a TİKP Gaziantep İl Başki Tunceli'nin Haceri Köyünden. Tunceli, Ela- 'TİKP taraftarı Haluk Mıhalioğlu'nu ağır yarala- leri. Müslim Erikli daha ön: an binasını gö-Tunceli'nin Pülumür İlçesinden. Apocuların zığ ve Erzincan'da Apocuların faaliyetlerinin ve dılar. Osman adlı Apocunun MİT ajanı oldu- zeiödi. Urfa'nın Halfeti İlçesi Yağnı köyünşefi. Abdullah Öcalan'ın sağ kolu, Apocuların dnayetlerinin sorumlusu. Son olarak Tunceli' ğu konusunda birçok belirti var. den. 


Doğudaki cinayet ve eylemlerinin  tertipçisi. 
Bir ara yakalandığı ancak bir ay sonra serbest bırakıldığı söyleniyor 


nin Nazımiye İlçesinde bulunduğu, bir ara Tunceli'ye inip Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) yöneticilerini sorduğu öğrenildi. 


HÜSEYİN ENGIZEK: 


Apocuların Kahramanmaraş ve Adıyaman yöresindeki şefi. 


"| " M, 
MEHMET AKiZ, “HÜSEYİN” EŞKIYA "PILING": Apocuların Hilyan'daki faaliyetlerinin elebaşıları. Mehmet Akiz'in MİT mensubu olduğu bildiriliyor. 


Apocular, gazetemize, TİKP G.Antep İl Başkanını öldüreceklerine dair, cinayetten bir gün önce yazılmış bir tehdit mektubu gönderdiler 


he 


atmayı bei eef hr ra, 


Derlenen! bra Apa BU vim R Seyhan. VKo (Uugt Kurula Ordua) ken korele. dei teoremi Aykar uydur maz. 
Sirt Reş She, uyassprnd, Avan Sk RE AR 


r | E a EL excele legecekhe 


© Diyarbakır TiKP il binası günlerden beri Gi Oman Vu Sen ungri allia 


bagna ihsan Kabadayı da mı bir Apocu katil tarafından getinn. Ker ok rte Köcdükende, gözetleniyor Size İlm tuimcapiz. LKO Tslorul 

BN şe temsil aği 


MİT ajanı? 


© Cinayetleri teker teker açığa çıkan caniler panik içinde. Ancak çetenin 


————— — m ~N 
Apocuların TİKP Diyarbakır, Gaziantep, Kars İl Başkanlarını öldüreceklerini belirten ve Zeki Ön ün öldürülmesinden bir gün önce yazılarak gazetemize gönderilen mektubun fotokopisi. 


Askeri Savcı: 


Doğan Öz' ün katillerini MHP yetkilileri azmettirdi 


l; YORUM geminin 


©1978 bütçe tartışmalarında MHP” li ihsan Kabadayı Doğan Öz’ ü suçlayan konuşma yapmıştı 


ANKARA (ÖZEL) 
Doğan Öz cinayeti davasında Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcısı esasla ilgili mütalaasını okuyarak ,katilleri suça Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin azmettirdiklerini açıkladı 
1978 bütçe tartışmaları sırasında MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı Mecliste daha sonra TRT bültenlerinde de yayınlanan bir konuşma vaparak Savcı 


F (Devamı Sa. 7, Sä. 3'te) Türkeş ” İçimize hükümet soktu” diyor 


örgügören MHP'ye hükümetin kurulmasından önce 


Lİ e girmiş 
HABER MERKEZİ 


MHP Genel Başkanı A'paslan Türkeş, "gençlerin 


kanunsuz hareketlere sürüklenmesi, cinayetler işle - mesi, MHP'nin faşist olarak gösterilmesi için hükümetin bazı ajanları partilerinin içine soktuğunu" iddia etti ve partilerinde henüz isimlerini açıklamadıkları başka ajanlar bulunduğunu söyledi. Türkeş bir gazetecinin sorusu üzerine, CHP hükümetinin 

(Devamı sa.7, sü. l'de) 


"Faşist avlamak” ve kitle çizgisi 
Doğu Perinçek 


(OK dikkat çekicidir: MHP ne zaman zor 

duruma düşer ve tecrit olur, kurtarıcıları da nemen harekete geçerler. MHP binalarına bombalar atılır ve "faşist avına" çıkılır. Tabii bu “faşist avından" en çok hoşnut olan da gene MHP'nin kendisidir. Çünkü bu cinayet örgütünü “mazlum" ve "masum" göstermek için bundan daha büyük iyilik yapılamaz. 

Mesele, MHP'nin zorbalığını midir, yoksa nedir? 

Bireysel terör yoluyla, MHP'lileri tek tek vurarak, MHP'nin hakkından gelinemez. “Faşist avlama" siyaseti, MHP'ye hiç bir ciddi darbe indiremez, tam tersine MHP'yi tecritten kurtarır. 

Herhangi bir eylem, ancak haklı zeminde yapılırsa, geniş kitlelerin desteğini kazanır. hedefi 


altetmek 


(Devamı 82.7, sü,9'da) 


sanık sandalyesinden kurtulamayacak 


Milliyetçi Hareket Partisi siyaset hayalınâ renk katmak için yeni bir oyun sahneye koyma çabası içinde. Ancak başoyuncu seyircileri ağlatmak için çırpındıkça, millet gülmekten kırıiyor. 

Son gelişmeleri bir kere daha gözden geçi- 

(Devamı sa.7,sü.4'de) 


Me ğe ren 


ZA VE a 


POL POT T MÜCADELENİN BAŞINDA 


rilla mücadelesinin başında, 'PolPot bir cevap değil mi bu fotoğraf? 


KAMBOÇYA iLE DAYANIŞMA KONFERANSLARININ 


MHP YÖNETİCİSİ 
IHSAN KABADAYI 


MHP Konya milletvekili 

İhsan Kabadayı. 

1978 bütçe görüşmeleri sırasında 
Yurtsever Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz aleyhinde kışkırtıcı bir konuşma yaptı 

Bu konuşmanın ardından 

Doğan öz MHP'li Hüseyin Demirel ve İbrahim Çiftçi tarafından öldürüldü 


iLKi STOCKHOLM’ DE YAPILACAK 


© Demokratik Kamboçya’ yı ziyaret eden Yazı İşleri Müdürümüz 


Mehmet Ataberk de konferansa çağrıldı 


PARİS (ÖZEL) 
Ocak ayından beri süren Vietnam'ın Kamboçya' yı işgaline karsı protesto hareketlerini birlestirmek © ve sonbaharda Stockholm a 


ras bir dayanışma konferansı düzenlemek üzere 


Paris' te bir hazırlık toplantısı yapıldı 


30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde yapılan 


Başbakan Pol Pot (soldan dördüncü), Rusya'nın desteğindeki Vietnam işgal hirliklerine karşı ge- | | Kamboçya'dan kaçtı''diyen Moskova-Hanoi propogandasına iyi 


elebaşıları hala serbestçe dolaşıyorlar 


HABER MERKEZİ 


Doğu'daki birçok cinayetin faili olan Apocular adlı eşkiya çetesinin elebaşlarını saptadık. Değişik yörelerde Apocuların şefliğini yapan bir türlü yakalanamayan bu katilleri, halkımızın ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. 

Öte yandan, faaliyetlerinin ve kimliklerinin açığa çıkması ve birçok Apocunun yakalanması bu katilleri telaşa düşürdü. TİKP Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön'ü Müslim Erikli ve Ali Çetiner adlı Apocuların öldürdükleri, eşgalleriyle birlikte belirlenerek, aranmalarına başlandı. Bu arada önceki gün elimize “UKO İstanbul Bölge Temsilciliği" imzalı bir mektup geçti. Mektupta Apocular konusunda yayınımıza devam edersek, TİKP Diyarbakır, Gaziantep ve Kars İl Başkanlarından birinin öldürüleceği bildiriliyordu. Bu arada bir Apocu katilin Diyarbakır TİKP İl binasını gözetlediği, Metin Gürgöze adlı Apocu şefin de Tunceli'ye gelerek TİKP yöneticileri hakkında bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. 

APOCU 

SAZ, ELEBAŞILAR 
Doğu'da birçok kanlı eylemin, onlarca cinayetin sorumlusu ve bölgedeki kargaşalığın, yıkıcılığın kaynakların- dan biri olan Apocular 
| (Ulusal Kurtuluş Ordu- 


| (Devamı sa.7, sü.6'da) 


Türkiye'nin diyaloğu gerektiren 


meselesi yok 


HABER MERKEZİ 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün siyasi partiler arasında diyalog kurulmasına ilişkin çağrısını yeniden eleştirerek "Her memlekette partilerin zaman zaman biraraya gelmesini gerektiren meseleler vardır. Bu meseleler (Devamı sa.7, sü,10'da) 


| Hükümet sözcüsü 
i Tabatabai 
” Sovyetler iran” dan aldığı doğal gaza 


çok düşük 
| fiyat ödüyor” 


DIŞ HABERLER. 
SERVİSİ l İran Başbakan Yar 


2 


dımcısı ve hükümet sözcüsü Sadık Tabatabai, Tahran radyosunda yap- 


tığı bir açıklamada, "Sovyetler Birliği İran' dan aldığı doğal gaza çok düşük fiyat ödü- 


Devamı sa.7, sü.9'da) 


Demirel'e göre, 


DAĞ KAPI CAD. 


Apocu katillerin Gaziantep'teki suikastten sonra şimdi de Diyarbakır TİKP il yönetici- 


lerine karşı saldırıya hazırlandıkları, bu amaçla Parti binası vi 


sinde gözetleme ve keşif yaptıkları öğrenildi. İşte Apocuların suikast için 


e il yöneticilerinin çevrehazırlık 


yaptıkları TİKP Diyarbakır İl binası ve çevresinin krokisi. İl binasının tam karşısında bulunan ve binaya yüz metre uzaklıktaki bir kahve Apocuların üssü durumunda, TİKP Diyarbakır İl yöneticileri bu gelişmelerle ilgili olarak Sıkıyönetim ve emniyet yetkililerini defalarca uyardıklarını ve önlem alınmasını istediklerini, ancak şimdiye kadar bu konu- 


da hiç hir önlem alınmadığını belirttiler. 


ATATÜRK CADDESI 


ŞAİR FUZULİ SOKAĞI 


KIRKAYAK PARKI 


Apocuların TİKP Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön'e karşı giriştikleri suikast işte böyle ger- 


çekleştirildi. 


Bilecik'te düzenlenen "Y-2'lere Hayır” Gecesinin Tertip 
Komitesi tutuklandı 


HP yöneticilerinin şiddet eylemcilerini koruduğunu söyleyen 


Ecevit: “MHP mevzii iddialarla kendisini 

aklamış olamaz” 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le görüşmesinden sonra gazetecilerin 


sorularıni cevaplarken (Devamı sa.7, sü.6'da) 


HABER MERKEZİ 
Amerikan U-2 uçaklarına karşı ülke çapında sürdürülen protesto kampanyası çeşitli yollardan engellenmeye çalışılıyor. 
Bilecik'te "U-2'lere ve Rusya'ya teslimiyete hayir" toplantısı düzenlemek üzere valiliğe başvuran Tertip Komitesi üyelerinden ikisi tutuklandı. Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan Tertip Komitesi üyelerinden İsmail Tunç ve 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Tartışmamız SA 


yır“ mektubu. 


mı? 


vermiş: 


URFA 


3 Mayıs 1979 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılan müstahdem imtihanı 


Aşağı Koyunlu köylüleri na semalarımızda uçuş izni veri 


— — y] 


LT-2 anlaşması gibi ya da devletlerarası sürdürülen bazı görüşmeler gibi gizli saklı değildir. Buyrun mektuplarının fotokopileri. 


Tartışmamız başladı, hemen iki mektup aldık. Biri İslahiye Lisesi öğrencilerinden M.Kemal Kaya'nın okuldaki bir grup ö diğeri ise Artvin'in Aşağı Koyunlu köyünden 34 imzalı "U-2 Uçaklarına ha- 


İslahiye'den yazan bir grup lise öğrencisi, büyüklerimizden daha iyi cevap 


“TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR" 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


2 Breyt r . 
pup yn İZİNİ 


grenci adına yolladığı mektup, 


“Rusya'nın izniyle Amerikan U-2 Casus uçaklarılmesini protesto ediyoruz” diyorlar. Gerçekten hükümet Rusya'nın iznini almadan önce acaba Artvin'in Aşağı Koyunlu köylülerine bir danışsa acaba Türkiye'nin menfaatlerini daha iyi koruyamaz- 


TÉrKYE 


30 EMEKÇİNİN 
EKMEĞİYLE OYNAMAK 
MARİFET Mi? 


Urfalı (o parlamenterlerin baskısı sonucu iptal edilmiştir. 


Yazılı ve sözlü sınava 


giren 30 emekçinin hakları imtihanı kazanmalarına rağmen ellerinden alınarak, birkaç parlamen- 


A emmi 
ELBİSTAN K.MARAŞ 


Su yüzünden yöremizde onlarca cana 


Gidip Anadolu köylüsünün dertlerini dinle — diğimiz zaman, kimi Kürt diliyle, kimi Laz diliyle kimi Türkçeyle,öğretmiş gibi, hepsi de toprak der. 
Okul, hastane, su der. Anadolu insanının dilleri, konuşma biçimleri ayrı olsa da dertleri ortaktır. 
Dostları ve düşmanları da ortaktır. 


Bu insanların dertleri, meseleleri hakkında çok sözler söylendi, seçimden seçime çok nutuklar çekildi, yaz boz tahtası gibi çok kağıtlar yazıldı, çizildi. Fakat dertlere bir çare bulunacağı yerde bir yenisi sırtımıza eklendi. 


Alevi-Sünnisi ile hep 


bir kardeşiz 
Takım takıma, kapı kapıya komşuyuz 
Okul, hastane, yol, toprak, susuz 

Kimimiz devlete, 

kimimiz ağaya borçluyuz 
İLLE DE BARAJ 


Bizim yörenin en acil taleplerinden biri de baraj sorunudur. Baraj yapılması için Sarsap Cayı elverişlidir. Baraj yapıldığı takdirde en az üçyüz dörtyüz bin dönüme yakın sulanabilecek arazi vardır. 


Bu bahsettiğim suya Sarsap Cayı denir. Cay adını çıktığı yerin yakınında bulunan Sarsap Köyünden alır. Sıra ile 15-20 köyün arazisinden geçtikten sonra Elbistan- da Ceyhan nehrine dökülür. 


Mart ve nisan uyların- da eriyen karlar ve yağmurlar sebebiyle çay taşar, topraklarımızı, ağaçlarımızı önüne ne gelirse alır götürür. Eğer o sene kuraklık yoksa çay fazla bir taşkınlık göstermez. 
Mayıs ve haziran ayların- 


kıyıldı 


da ise çay iyice yatağına çekilir. Bu aylarda ekinlere su verilmesi sebebiyle bu 20 kadar köyün arazisinden geçen çaydan,ancak 3 köy faydalanabilir. Temmuz- dan sonra ise bu köylerin sayısı bire düşer. 


Topraklarımız çok verimlidir. Fasulye, pirinç ve pancar için bire birdir. 
Fakat su sıkıntısı bir barajın olmayışı, köylerde! 
bu ürünleri ekmesini engelledi . 


Şimdi daha az su isteyen ürünler ekilmektedir. Buğday arpa ve nohut gibi, ürünlerin fiyatları köylüleri tatmin etmemektedir. Bu sebeple köylülerimiz bankalara Zirai Donatıma ve çeşitli kooperatiflere (o borçlanmakta ve varı yoğu ipotekler altına girmektedir. 


Ve seneden seneye zorlaşan hayat şartları köylülerimizi inim inim inletirken faizcileri, vur guncuları ve tefecileri sevindirmektedir. Daha köylünün ürünü tarladayken düşük fiyatlarla tefeciler tarafından ürünlere el konmaktadır. 


Önce birer birer 
, böldüler bizi 
Sonra kimi eşek arısı oldu 
Dikti balımıza gözünü Kimi leş kargası oldu Gözlerimizi oydu. 


Kayısı tüccarları gelir. 
Malatya'dan ve diğer şehirlerden. Ağaçlar çağla iken, hatta çiçek açma- dan gelirler. Önden bir miktar avans vererek kayısıları satın alırlar. Çünkü köylü muhtaçtır para- ya. Ürününe gübre atmak için borca gübre almıştır. 
Bu sene bir de mazot sttıntısı çıktı. Karaborsa bulabilirse, bir fıçısını 4- 4-5 bin liraya almak için tefeciye ürününü satmak zorunda kalıyor. 


Ekinler toprağa saçılırken hayaller edilir, kafadan hesaplar yapılır. Eğer o sene yağmur çok yağarsa, su bol olursa ekinler iyi olacak. Faiz- li parasını ödeyecek, bankaya borcunu verecek, inşallah gelecek sene zorluklara katlanarak bir traktör alacak. 


Fakat olmuyor, evde- ki hesap pazara uymuyor. İnşallahlarla, dualarla yağmur yağmıyor. 
Ekinin suyu gelmeden, ilk başta gelen sel sularıyla suluyor. Su kesilecek diye bir daha bir daha, zamanlı zamansız suluyor ve ekini de kendisi batırıyor. 


Bu yüzden köylüler, ar tık barajın şart olduğunun bilincine varmış ille de baraj diyorlar. 

Sarsap'ta bir baraj 

yapılırsa 
Köylerimiz elektriğe suya kavuşursa Gecelerimiz aydınlık olur, olmaz yarasa 
Bire bin verir toprağımız,sulanırsa 


Barajın o olmayışının zararları bunlarla da kalmıyor. Köylülerin birliği ve dirliğini bozuyor. Bizleri en çok korkutan da budur. Tefeciye ucuz fiyatla kaptırdığı mal, köylünün yüreğine bu kadar koymuyor da birliğin bozulması bize daha ağır geliyor. 


Bu çaydan faydalanamayan köylülerin su yüzünden onlarca köylünün canına kıyıldı. Bu yüzden kan davaları aldı yürüdü. 


Bütün bu kötü olayları önlemek ve köylüle- 


rin birliğini sağlamak için bölgemizde bir barajin yapılması şarttır. 


Hergin Köyünden 
AliXale 


PROFESÖR MUMT 


MPERYALİZME 

karşı mücadele yaygınlaşıp daha geniş kitleleri kavradığı ölçüde siyasi bağımsızlığın önemini (o kavrayanlar da artıyor. Çünkü siyasal bağımsızlık o emperyalizme karşı mücadelenin önemli bir aracıdır. Zaten doğrudan doğruya, bundan dolayı ülkelerin siyasal bağımsızlığı hegemonyacı emperyalistlerin sömürgecifaaliyetlerinin hedefi durumundadır. Emperyalistlerin bu faaliyetleri de siyasal bağımsızlığın öneminin daha geniş çevrelerce kavranılmasına yardımcı oluyor. Yalnız Profesör Mümtaz Soysal bu gelişmenin dışındadır. Mümtaz Soysal'a göre ise siyasal bagımsızlık önemini kaybetmiştir. Mümtaz Soysal Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci sınıfta okutulan Anayasa Hukuku dersi ile ilgili olarak dagıtılan ders notlarının 116'ıncı sayfasında şunları yazmaktadır: 
“Yeni o Sömürgecilik 


terin ve birkaç vurdumduymaz yöneticinin ilgisizliği sonucu iptal edilmiştir. 

Bu fakir vatandaşların hakkını yemekten gurur duyan parlamenterler emellerine kavuşmuşlardır. Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ederiz. Tek tavsiyemiz şudur: Savunmasız birkaç fakirin hakkını yemek değil, zenginin ve haksızın yakasına yapışmak marifettir. Zalimi değil, mazlumu korumak marifettir. 


Sınava katılan 30 kişi 


Biz Pazarcık ovasının yoksul o köylülerindeniz. 
Köyümüz toprakağası Kalarınm Tulhum 
Çiftliğine 2 kilometre yakınlıkta bulunuyor. Kadıoğlu bu toprağı elinde bulundurmak için bir sürü siyaset yürütüyor. Bunca zamandır biz yoksul köylüleri zengin köylülerin üzerine salarak işini yürüttü. Bizi zengin köylülerle birbirimize düşman etti. 

Hepinizin malumu zengin köylüler toprak ağaları gibi devlet dairelerinde işlerini gördüremezler. Toprak ağaları gibi hele Kadıoğlu gibi hiç nüfuzlu olamazlar. Bu yüzden zengin köylüler elindeki 300-500 dönüm toprağın tapusunu çıkartamazlar. Pazarcık ovasında zengin köylülerin çoğu- nun durumu böyle. Buna karşın Kadıoğlu gibi ağaların toprakları hep tapuludur. Hal böyle iken Kadıoğlu gibi tanınmış büyük ağalar biz yoksul köylülerden korkuyor. 
Bu korku yüzünden de biz yoksullara "filan adamın toprağı hazine malıdır, gidip dava açın" diye teşvik edip duruyor. Kadıoğlunun elindeki dört çilikte tam 52 bin dönüm arazi bulunuyor. 
Silme Kadıoğulları sahipf. Kadıoğluna soruyoruz bunca yoksulun arasında bu toprağın tapusunu kimden aldm? 


Pazarcık Kadıncık köyünden bir gru yoksul köylü 


SİYASAL BAĞIMSIZLIK 


n O 


Mehmet Tekin 


yollarının geliştirilmiş olması, politik bağımsızlık konusunu artik önemli bir sorun olmaktan çıkarttı. Onun içindir ki özellikle Afrika'daki eski İngiliz ve Fransız sömürgelerinin çoğu, pek büyük bir çekişmeden geçmeksizin, nerdeyse tek taraflı bir "veriş"'le bağımsızlıklarına kavuştular" 

Bilindiği gibi geri ülkelerin büyük çoğunluğunun siyasal bağımsızlıklarını elde etmeleri İkinci Dünya Savaşı sonralarına rastlar. Milletler Cemiyetine üye ülkelerin sayısının kırka varmadığını ve bunların önemli bir kısmının da kapitalist emperyalist ülkeler olduğu düşünülürse, yer yüzünde meydana gelmiş bu değişiklik daha iyi kavranır. Mümtaz Soysal bir kalem darbesiyle 


we 


KONYA 


halkımız ne 


sun. 


KONYA 
GELİN BİRLEŞİP BANK-SEN YÖNETİCİLERİNDEN 


Bakılmaya muhtaç çocuklara saldıranlardan 


Konya Yetiştirme Yurdunda barınmakta 0- lan biz bakılmaya muhtaç çocukların üzerine son günlerde faşist saldırılar yoğunlaşmıştır. 
Saldırganlar yurdumuzu basarak bütün camlarımızı kırmışlardır. Yetiştirme yurtlarına gelen bakılmaya muhtaç çocukların üzerine saldıran ve yurdumuzu taşlayanlardan halkımız ne bekleyebilir? Faşist saldırganlardan hesap sorul- 


Konya Emniyetinin tutumunu kınıyoruz. 


yüzyılımızın en önemli birkaç Oolayından biri olan ezilen dünyanın işte bu ayağa kalkışını önemsiz olarak adlandırıp bir kenara atmıştır. 
Milletler Cemiyetiyle Birleşmiş Milletlerin kabaca karşılaştırılması bile çok şeyi ortaya koyar. Milletler Cemiyetin- de 1920'lerde o devrin siyasal bağımsızlığına sahip ülkeleri yer alıyordu. Amabu ülkeler genellikle ileri kapitalist ülkeler olduklarından Milletler Cemiyeti toplantılarında da genellikle emperyalistlerin nüfuz bölgelerinin düzenlenmesi konuşulurdu. 
Birleşmiş  Milletlerde ise bugünün siyasal bagımsızlığa sahip ülkeleri temsil edilmektedir. Bu ülkelerin çoğunluğu yoksul ülkelerdir. Onun içindir ki bugün Birleşmiş 


bekleyebilir? 


Bir okuyucu 


HESAP SORALIM 


30 bin BANK-SEN 
emekçisi, sizlere ancak bu sütunlardan (o seslenebiliriz. 
Gelin birleşip hesap soralım - 

Sahte TKP'nin paralelindeki BANK-SEN yöneticilerinden ve onların maşaları olan bölge temsilcilerinden, 

Bölücülük yaptığı için DİSK'ten atılan yöneticilerden, bir elleri yağda bir elleri balda olan bölge temsilcilerinden hesap sormanın zamanı geldi. 

Sosyal şövenistler yüzünüzdeki maskeleri indirin artık, hesap zamanı geldi. 

Sen 7. Bölge Temsilcisi aşağıdaki sorulara nasıl yanıt vereceksin? 

1-7. Bölge Temsilciliği seçimindeki perde arkasında döhen dolapları, Mustafa isimli adaya yapılan baskıyı nasıl anlatacaksın? Seni seçtiren Genel Merkez temsilcilerine olan borcunu nasıl ödedin? 

2-Sen ki Selçuk Ecza'nın patronu ile bir olup, 150 emekçiyi kış kiyamette sokağa iten, bölgede bol bol sahte TKP” nin sloganlarını attıran ve hepinize MADEN-İŞ size iş bulacak diye kandıran, sonra bunları kaderleri ile baş başa bırakan SEN DEĞİLMİSİN? 

Sen ki ağababalarının gönderdiği paraları müdürlerle içki sofralarında kadeh kaldırıp zevk alemi içinde yüzen sen değil misin? 

KONALTA Ş'daki gevi yürüten ve yakın bir zamanda SELÇUK EC- 
ZA'nın işçilerini sattığın gibi bunları satacak SEN DEĞİL MİSİN? 

KONALTAŞ'taki emekçi kardeşlerim uya- nın sizlere ne SATILMIŞ MADEN-İŞ nede onun 


paralı adamı METİN SO-NALP'TEN hayır var. 

3 -SEN DEĞİL MİSİN? 
BANK-SEN 7. Bölgeyi BİRLİK DAYANIŞMA- 
NIN İGD'nin karargahı haline getiren ve onları besleyen... 

4 - SEN DEĞİL MİSİN? 
biz emekçilerin alınterlerinden kesilen aidatlar- dan alınan araba ile çoluk çocuğunu gezdiren kendine makam arabası yapan? 

5 - Sen değil misin? demokratik (o kuruluşların bildirilerine imza koyamıyacak kadar korkak, forumlarda konuşamayacak kadar da devrimci bilgiden yoksun olan sen değil misin? 

6 - Soda işçilerinin 
24 Haziran 1979 günkü 
toplantısında nerede idin? Biz söyleyelim çıkabilecek olaylar karşısmda her zaman yaptığın gibi evde saklandın. 
Bu yıl senin ve senin gibilerin İzmir'de yaptıkları 1 Mayıs toplantısında yine nerede idin. Hep saklandın hep saklanıyorsun, Devrimcilik yürek ister yürek. 

KAYSERİLİ KON- 
YALI, ANTALYALI, 
NİĞDELİ, ISPARTALI, Yurtsever Oo BANK-SEN emekçileri toplanıp hesap sormanın zamanı geldi. 

Bizleri TKP'lileştirme içinde olan BANK-SEN genel merkezine karşı kesin tavrımızı alalım. SEN-DİKA AĞALARINA 
SON DİYELİM. 

Gerçek (o sendikamızı seçelim, Garanti Bankalı emekçiler toplu iş sözleşmeniz tam bir çıkmaz- da, bilelim satılmadan geleceklerden hesap sorahm. 


Yurtsever Devrimci BANK-SEN emekçileri 


Milletler, ezilen ülkelerin seslerini yükselttiği bir kürsü durumundadır. Bir: leşmiş Milletlerde emperyalistlerin nüfuz bölgelerinin düzenlenmesi artik konuşulmuyor. 

Birleşmiş Milletlerin bile 1950'lerdeki durumu ile 1970'lerdeki durumu arasnda büyük fark var dır. 1950'lerde Birleşmiş Milletler ABD'nin kont rolü altındaydı. Bugün ise böyle bir şey olmadı ğını herkes görüyor. 
1960'larda Mümtaz Soysal'ın küçümsemeyle sözünü ettiği, Afrika'daki sömürgelerin siyasi bagımsızlıklarınıelde etmeleri bu değişikliğin en önemli sebeplerinden biridir. 

Aslında Prof. Mümtaz Soysal siyasal bağımsızlığın önemini kavramamış değildir. O, sadece siyasal bağımsızlığı ezilen ülkelere layık görmemektedir. Nitekim notlarda siyasal bağımsızlık meselesinin ikinci Dünya Savaşından sonra önemini kaybettiği söylenmektedir. Demek ki siyasal bağımsızlık meselesi İkinci Dünya Savaşından önce önemli idi. Biraz evvelde belirttiğimiz gibi İkinci Dünya Savaşından evvel siyasal bağımsızlığa sahip ülkeler genellikle ileri kapitalist ülkelerdi. Savaştan sonra ise geri ülkeler bağımsızlıklarını kazandılar. Siyasal bağımsızlık İkinci Dünya Savaşından önce önemliydi, daha sonra önemini kaybetti demek, ileri ülkeler için siyasal bağımsızlık önemlidir. Ama geri ülkeler için önemli değildir demektir. 

Ezilen ülkeler siyasal bağımsızlıklarını ` büyük mücadeleler sonucu kazandılar. Emperyalistler hiç bir ülkeye siyasal bağımsızlık bahşetmediler. Afrika'daki İngiliz ve Fransız sömürgeleri- nin bağımsızlıklarını tek taraflı bir "'veriş"'le kazandıklarını iddia etmekte gerçeklere uymuyor. 
Herşeyden önce İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerdeki hakimiyetlerini devam ettirecek güçleri var mıydı diye sormak gerekir. 
Bu ülkeler artık sömürgeciliği devam ettirecek gücü kaybetmişler- di. 1900'lerden beri ezilen halkların yükselen mücadelesi, bizzat Afrika halklarının mücadelesi bu büyük darbeler vurdu. 
Bütün bunlara İkinci Dünya Savaşının getirdiği gelişmelerde eklenince İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin sonu geldi. 
Yani İngiltere ve Fransa, sömürgecilik ve yeni sömürgecilik arasında önemli bir fark olmadığını farkettikleri için sömürgelerden çekilmediler; sömürgelerden çekilmek zorunda kaldıkları için çekildiler. 

Madem ki sömürgecilik ve yeni sömürgecilik arasında önemli bir fark yoktur, bunu yalnız 


Doğru 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 


emperyalistlere 


Doğu Perinçek 


Nedir ? 


Düşmana darbe indiren halkın desteğini nan ve güç toplayan doğru bir mücadele ve eylem çizgisinin siyasetleri, ilkeleri, Revizyonist ve Maceracı eylem anlayışlarının eleştirisi 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AZ SOYSAL VE 


İngiltere ve Fransa mi gördüler? Amerika neden 


İkinci Dünya Savaşından sonra Otuz Yıl boyunca 


sömürgecilik gibi “külfet- li " bir işi yürüttü. Hindi Çini'de - .Kore'de sömürge savaşları yaptı. Portekiz'in sömürgelerini elinde tutmasına destek oldu. 

Kaldı ki İngiltere ve Fransa'nın gürültüsüz patırtısız sömürgelerini terkettikleri de doğdeğildir. Fransa'nın Hindiçin'i ve Cezayir'deki sömürge savaşları, İngiltere'nin o Umman'daki sömürge savaşı gibi savaşlar bu iki sömürgeci devletin İkinci Dünya Savaşı Sonrası yürüttükleri sömürge savaşlarından bazılarıdır 

Mümtaz Soysal siyasal bağımsızlığın önemsiz olduğunu söylemekle emperyalizmi kadir-i mutlak olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. 
Çünkü ona göre eski sömürgelerin durumunda fazla bir değisiklik olmamıştır. O, böylece emperyalizme karşı mücadelenin faydasızlığının propagandasını yapmaktadır. 

Oysa siyasal bağımsızlık, ezilen ülkelerin emperyalizme karşı mücadelelerinde önemli bir silahtır. Ezilen milletler 100 
yıldır. emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele ediyorlar. Bu mücadelenin bugüne kadar ki en büyük kazancı siyasi bağımsızlık silahının elde edilmesidir. 


ru 


Bugün eğer bir Bloksuz Ülkeler Örgütü, bir Afrika Birliği Örgütü, bir Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü oluşmuşsa, bu, bu ülkelerin siyasal bagımsızlıklarını kazanmış olmalarından ötürüdür. 
Bugün bu örgütler gibi bir çok örgütler vardır. Bu örgütler şimdi ezilen ülkelerin emperyalizme karşı her alanda, aynı zamanda ekonomik alanda yürüttükleri mücadelenin bir aracı durumundadırlar. 


Siyasal bağımsızlık meselesi, bugün gittikçe önem kazanan bir mesele durumundadır. Bugün yeni yetme bir emperyalizm, sosyal-emperyalizm ülkelerin siyasal bağımsızlığını tehdit ediyor. 
Çünkü siyasal bağımsızlik o Rusya'nın sömürgeci faaliyetlerinin önünde bir engeldir. Bu durumda Mümtaz Soysal' 
ın Siyasal bağımsızlık önemli değildir şeklindeki görüşleri ancak sosyalemperyalizme karşı uyanıklığın körelmesine hizmet eder ve Rusya'nın işini kolaylaştırır. Bu meselenin bugün taşıdığı önem buradadır. 

Siyasal bağımsızlık bugün taşıdığı önem- den dolayı gittikçe daha geniş kesimler tarafından kavranıyor ama elbette ki 

1- Başka ülkelere Anayasa yapmaya kalkanlar, 

2- Bugün siyasal bağımsızlığın en büyük düşmanı olan Rusya'yı sosyalist göstermeye çalışanlar. 


Siyasal bağımsızlık konusunun artık önemli bir sorun olmaktan çıktığını söyleyeceklerdir. 


Eylem 


kaza- 


X 


` - AYDINLIK] 


Aydınlık Ej 


lütfü oflaz 


Vahşetnam!.. 


Bunlar burjuvaymışlar. . 

Yaaa? 

Yabancı bankalara para depolamışlar. . . 

Yana? 

Vietnam'ın, çalışmadan yemege 

takımındanmışlar. . . 

Yaaa? 

Onlara iş verilmiş, çalışmamışlar. . . 

Yaaa? 

Hemen hepsi, "nerde beleş, orda yerleş" zihniyetinde insanlarmışlar. . . 


alışmış 


Yaaa? 
Onun için Vietnam da barınamamışlar. . . 
Yaaa? 

* # * 


Anlamadık , bunlar nasıl burjuva? 

Gazetelerde boy boy fotoğrafları yayınlanmakta... 

Hallerinde burjuvalığın kırıntısı yok. . . 

Bindikleri sal tipi kırık-dökük teknelerde, o görkemli burjuva yatlarından eser yok... 

Sıkış-tepiş, çoluk-çocuk bir tekneye doluşmuşlar... 

Adeta balık istifi olmuşlar. . - 

Açlıktan-hastalıktan bir deri, bir kemik kalmışlar. . . 

Bir dilim ekmeğe, bir tas çorbaya, bir temiz mintana muhtaçlar. . . 

Dedik ya nasıl burjuva bunlar? 

Birileri anlatsa da anlasak. 

+ * * 

Vietnam'da neler oluyor? 

Sosyalistim diyen bir ülkede neden yüzbinlerce insan kapı dışarı konuluyor? 

Niye yersiz-yurtsuz bırakılıyor? 

O zaman Vietnam'ın İsrail'den ne farkı kalıyor? 

Yurtlarından göçe zorlanan Vietnamlılar, Filistinlilerin akibetine mi uğruyor? 

Eğer bunlar yabancı bankalara para kaçırmışlarsa, niçin para kaçırdıkları ülkelerin hiçbiri bunlara aoir çıkmıyor? 

Niçin başta İsviçre olmak üzere, yabancı ülkeler Vietnamlı göçmenlere kapılarını ardına kadar açmıyor? 

Niye. . Niçin. . Neden? 


yıda İranlı burjuva kaçtı ülkelerinden. . . 
Ama hiçbiri Vietnamlı göçmenler gibi, denizin ortasında yersiz-yurtsuz kalmadı. . . 
Aksine herbirine yabancı ülkelerin kapıları ardına kadar açıldı... 
Çünkü onların İsviçre bankalarında paralan vardı... 
Herbirinin batılı ülkelerde villaları vardı. . . 
Altlarında arabaları, yatları hatta uçakları vardı... 


Ama ya Vietnamlılar? 


Ya Vietnam'dan beş kuruş parasız kapı dışarı edilen 78'lik yaşlılar? 

Ya karnı burnunda kadınlar? 

Ya kundaktaki 1 aylık çocuklar? 

Parasız-pulsuz insanlar. . . 

Ekmeksiz-susuz insanlar. . . 

Onlar ne olacaklar? 

Denizin ortasında kaderleriyle başbaşa mı kalacaklar? 

İnsanlık değil vahşet bu. 

* * k 

Hadi diyelim ki bunlar Vietnam'ın burjuva sınıfındandılar. . . 

Hadi diyelim ki devrime karşıydılar. . . 

Peki devrim sonrasında, bunları kazanmak diye bir meselesi yok mu Vietnam'ın? 

Bunları almak, eğitmek topluma yepyeni birer insan olarak kazandırmak diye bir meselesi yok mu? 

Vietnam'ın böyle bir meselesi yoksa bile, sosyalizmin var... 

Sosyalizmin kitleleri eğitmek, yeniden topluma kazandırmak diye bir ilkesi her zaman var... 

Anlaşılan Vietnam, sosyalizmin bu temel ilkesini çoktan unutmuş. . . 

Unutunca da işte böyle hem insanlığa, hem de dünya devrimci hareketine kötü örnek olmuş. . Yazık... 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Açık 

deniz, engin-Ham deriden 

yapılan bir çeşit ayakkabı. 2)Bir işin canalıcı 

noktası anlamında bir deyim. 3)İspanyol narasr 

Coğrafyada bir kıyı tipi- 

Eski bir Mezopotamya 

uygarlığı. 4)Misk keçisine 

benzeyen bir hayvan 

Tersi hayvan ölüsü-Uzaklık işareti. 5) Bıkkınlık 

belirten bir sözcük. 6)Deri, cilt- Tekirdağ'ın bir ilçesi. 
7)Sürdürme-Tersi doğu illerimize özgü bir hitap şekli. 
8)İkinci Dünya Savaşı sırasmda faşistlerinmühaliflerini hapsedip, işkence ettikleri, askeri nitelikteki büyük hapishanelere denir. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Giysi omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk. 2)Tütün çubuklarının ucunda- ki tütün yuvasrMüzikte yankı. 3)Bravo. 4)Kimyada Radon'un simgesi-Kimyada Klor'un simgesi-Vilayet. 
5)Maymun türünün en irisktersi isim. 6)Tersi yapma, etme (Eski dil)-Tersi çocuk yemeği. 7)Madeni parçaları zımpara taşıyla törpüleme işi. 8)Tersi tok olmayan-Tersi baş, kafa. 9) Başkasının sırtından geçinen. 
10)Tersi giz- Bir ünlem. 11)Bir müzik aleti-Ağır kumaştan yapılma bir çeşit kadın giysisi. 12)Kurak yerlerde yetişen, çicekleri altın sarısı renginde, dikenli bir fi- 
` dancık. 


7 Haziran 1979 


a m a 


AydınlıkfiI 


Sıradan halkın yanısıra Aydınlar- Öğretmenler sanatçılar mühendisler Vietnam'dan kaçıyor 


HONGKONG 

Sıradan emekçilerin yanısıra, ülkenin aydınla rı, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları da Vietnam'ı kitleler halinde terkediyorlar. oVietnam' ın Haipong limanından bir tekneye doluşarak Hongkong limanına va ran bir mülteci grubunun tamamen Vietnamın za ten az sayıda olan eği tilmiş insanlarından © luştuğu görüldü. 

Tekne içindeki aydın ların arasında, üniversite öğretim üyelerinin, öğ retmenlerin yanısıra doktorların, diş doktor larının, müzisyenlerin, bir üniversite doçentinin öğrencilerin de bulundu gu açıklandı. 

Ülkelerinden kaçan aydınlardan Çin köken: liler, kendilerine toplum sal hayatta gittikçe daha az görev ve sorumluluk verildiğini, görevlerinden alındıklarını ve yerlerine Sovyet uzmanlarının yer leştirildiğini belirtiyorlar Vietnam makamları, top lum dışına ittikleri aydın kesiminin yerini doldura cak adam bulamadıkla rından dolayı, bunların yerlerine Sovyet ve Sov yet blokuna bağlı ülkeler: den uzmanları yerleştirme siyaseti izlemektedir. 

TUTUKLAMA VE 
İDAM SÖYLENTİLERİ 

Vietnam Sağlık Ba: kanlığında çok iyi ücretle çalışan ve Fransızca konuşan bir Vietnamlı, Vietnamlı yerel yöneticilerin yakın gelecekte ülkeden bütün Çinlilerin sürüleceğini söylediğini ve "'geceleri bol miktarda tutuklama ve idamlar olduğunu işittiğini" anlattı. Alman Frankfurter Allge meine gazetesi muhabiri- nin bildirdiğine göre, Vietnamdan kaçanların onda altısı Çinli, onda dördü Vietnamlıdır. 

Mültecilerden bir kısmının daha önce Vietnam hükümetinin kurduğu "eğitim kampları"'nda kaldıkları yeniden eğitim sonucu kampı terkettikten sonra ülkede kendilerine iş verilmediği ve açlığa mahkum edildikleri bildiriliyor. 

Bazı mülteciler, Vietnam'da özellikle Çinliler kastedilerek, ülke dışına çıkmak için nereye başvuracaklarının radyodan anons edildiğini ve ayrıca sokaklarda bu konuda afişler yapıştırıldığını bildiriyorlar. Ayrıca ne kadar altın ödenmesi gerektiği de açıklamalarda yer alyor. Hongkong hükü- 


meti, insan ticaretinin şimdi Vietnam'ın en önemli döviz kaynağını 


oluşturduğunu bildirdi. 


ÇİN ASILLI BİR 
KÜÇÜK TÜCCAR 
ANLATIYOR 


"Güney Vietnam'da bana Yahudi avının ne olduğunu sordular. Nere- den bileyim. Ben orada açlığın, korkunun ve takibin ne olduğunu gördüm ve yaşadım. Dükkanda satacak hiç bir malmn olmamasının ne demek olduğunu gördüm. Kardeşim Postada çalışıyordu. Çinli olduğu 


Federal Almanya, Vietnam'daki büyükelçisini geri çağırdı 
ZAFER TOKER 
FRANKFURT 


Vietnam'da görevli Fe deral Almanya Büyükel- 


çisi Reinhard o Holubet Dışişleri Bakanı Gense- her tarafından Bonn'a 


çağrıldı. Yapılan resmi açıklamada Holubet'in Vietnam'ın son durumu hakkında bilgi almak için Hanoi'den çağrıldığı bildirildi. Resmi açıklamada sözü edilmemesine rağmen, elçinin geri çekilme sinin esas nedeninin bir süre önce Vietnam'lı göçmenleri denizden toplayan Batı Alman Ticaret gemilerine Vietnam deniz kuvvetleri tarafından müdahale edilmesi olduğu tahmin ediliyor. 


Bonn'dan bildirildiği- ne göre, bu iki gemi tarafından kurtarılan Vietnamlı göçmenler, Alman gemilerinden inmeye zorlandılar ve tutuklanarak geri götürüldüler. Alman gemisinin yedeğine aldığı bir göçmen teknesine de Vietnam hücum botları tarafından el kondu. 


Çin kökenli devlet me 


Sonra hiç mektup alamaz olduk. Bütün Çinlilerin 


bol sözedilmektedir. Ora- 


için işten atlılar. Bütün 


dövülüyor ve horlanıyor. 
Vietnamlı dostlarımız 


birden bire bizi tanımaz oldular, Korkudan, Mek- 


tuplarımız sansür edildi. 


diğer 


önderilecekleri "Yeni ktisadi Bölgeden bol 


© Özellikle 


atıldıkları ve yerlerine 


Sovyet ve 


doğu bloku 


KAHIRE VE BEYRUT NOTLARI 


RAĞIP DURAN 


Vietnam 
Çin sınırında saldırılarını sürdürüyor 


PEKİN 


Vietnam Çin sınırındaki kışkırtma ve sürdürü- 


saldırılarını yor 


kat buna başla ör işi. devlet e yapmak imkam verimi dairelerinde — | ii Sem dr faka çöcügümü pe memur bütün | ğe" çen e Ginlilerin | iaip Tan dukları için sokaklarda işlerinden e 


diği bu anlaşma taslağının görüşmelerde tartışılmasıyla başlandığı tarih olan 28 
Hazirandan bu yana Vietnam yetkilileri 
sını” bölgelerinde 16 
kez silah ve toplarla 
Çin sınır bölgelerindeki komünlere ateş 


aramı "bile aleni ülkelerinden Mele 

mülkünü devlete twkep o Uzmanların Liranin bölgesinde 6 
mek oranda bakiyor. yerleytirildiği | i Kuenu bölgeslam kaç Yotar: bildiriliyor 


FILISTIN-6 


| | 
œ Gerillalar 


istifası konusunda çelişkili haberler geliyor 

o 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 


Şu Ulusal geçici hükümetini tanımaya hazır oldu- 


rejime kademeli öngören planın kesin ota rak bırakıldığını doğrula 


Nikaragua'da Sandi- gu bildirildi. , k ] nista gerillalarının ülke Washington'daki yet- dığını belirtmekteler nin tümünü ele geçirınek kili kaynaklar ABD'nin Öte yandan bir süre 


üzere olduğu bildirildi. 
.Managua'dan gelen haberlerde ise, Somoza'nın “Ulusal Muhafızlar"'ının korunması koşuluyla yönetimi bırakmayı düşündüğü haber verildi. Bu arada ABD'nin, Somoza' dan sonra yönetime gelecek kişilerin seçiminde etkili olmaya çalıştığı öne sürülüyor. 

ABD'NİN TUTUMU 

ABD'nin koşullar uy gun olur olmaz, Sandinista gerillalarının kurdu- 


sürdüler 


BM BEYRUT TEMSİLCİSİ SAMBAR: "Ne Cenevre Konferansı, 


ne Washington nede Moskova Zirvesi Filistin 


sorununa çözüm getirir” 


Beyrut'ta kaldığımız. sürece gazeteler ve radyolar Güney Lübnan'daki İsrail saldırılarına geniş yer ayırdılar. 

El Fetih'li devrimci arkadaşların yardımıyla Fedayi kamplarına kadar girebilmek gerçekten çok sevindirici oldu.Ancak daha Güneye giderek Birleşmiş Milletler bölgesine, Haddat' ın "Hür Lübnan Devletine" kadar inmek son derece öğretici olacaktır. 


BM BEYRUT BASIN 
BUROSUNDA 


Güneye. ikinci kez gitmek üzere girişimlere başladık. Önce BM'nin Beyrut'taki Basın Merkezine müracaat ederek gerekli formaliteleri doldurdum. Merkez Müdürü Filistinli Samir Sambar bana büyük bir müjde verdi: 


—Nihayet Türkiye'de Güneye bir gazeteci gönderiyor. Sanırım siz de, yurttaşınız da çok memnun olacak. 


"Kim bu yurttaşımız? diye soruyorum. 


—Timur Göksel, Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücünün (FİNUL' un) basın sorumlusudur, diyor Samar. 


Beyrut, iç savaşın yaralarını hâlâ tam olarak saramamış. Başkentte her gün bir semtte elektrikler ve sular kesiliyor. Dolayısıyla sıcaklığı kesen soğuk hava cihazları da duruyor. 


—Şimdi AFP'den geliyorum diyor Sambar, şişman yüzündeki ter damlacıklarını silerek. 


Bir Amerikan ajansının yaydığı bir 


lr 


Fransız birliği ilk kez Beyrut'a ayak basıyor. 


SAMIR SAMBAR 


BM Beyrut temsilcisi ve basın sözcüsü (Foto:BM) 


haberi tekzip ettirebilmek için bütün gece uyumamış. "Bir yanda elde silah savaş var, bir yanda da elde kalem basın savaşı var, diye dert yanıyor. 

FİNUL'un merkez karargahı Nakura'da, İsrail sınırına 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Basın merkezleri ise Beyrut ve Tel-Aviv'de. 
Ancak Tel-Aviv, İsrail bombardımanı ile ilgili teleksleri es geçerken, FKÖ içinde yer alan tedhişçi grupların operasyonlarını biraz da büyüterek basına aktarıyor. 

Güneye ikinci kez gitmek için işlemler tamamlanınca Sambar'la son durum hakkında konuşmaya başlıyo - 


(Foto: BM) 


bundan böyle, Nikaragua Kongresi'nin general Somoza'nın yerine bir başka kişiyi seçmesini ve bu seçilen kişinin görevini en kısa zamanda Ulusal geçici hükümetine devret mesini öngören anayasal bir çözüm tavsiye etme niyetinde olduğunu öne 


Gözlemciler, bu yeni Amerikan 
geçen hafta Washington' 3 
da hazırlanan ve Somoza li rejiminden 


dir ABD'de 
ABD'nin Nikaragua Bü yükelçisi Pezulla ise Per 


ile bir görüşme yaptı. Pe zulla'nın Somoza'ya isti fa etmesi ve 


barış planını kabul et 


tutumunun, tildi. 


olarak verdiği bir de demokratik 


te 


22 Mart 1978'de ilk BM bayrağı Güney Lübnan'a dikiliyor. 


BM Güvenlik Konseyinin 425 sayılı kararı gereğince 


ha- 


len 6100 BM askeri G. Lübnan'da bulunuyor. (Foto :BM) 


BARIŞ GÜCÜ 
NEZAMANA KADAR 
LUBNAN'DA KALACAK? 


-BM Güvenlik Konseyinin 450 sayılı kararı ile sizin süreniz 6 ay daha uzatıldı. Peki 6 ay sonra ne olur dersiniz? 


—Şimdilik bir tahmin yürütmek kolay değil. Üstelik BM bir sihirli değnek değil. Sonra meselenin en önemli yanı Güney Lübnan sorunu, genel olarak Orta Doğu sorunundan ayrı bir sorun değil. Ancak bu bölge için akılcı yani kalıcı ve haklı bir çözüm bulunursa bu çerçeve içinde Lübnan'da da çatışma durabilir. 


"Nasıl bir çözüm?" diye so rum. Sambar, bağlı olduğu örgütü 


(BM'nin) ilkelerine uygun olan “olumlu tarafsızlıkla'' cevap vermeye çalışıyor. 

Biliyorsunuz, bazı ülkeler Mısır-İsrail barışını destekliyorlar. Ama bazı ülkeler de bu yönteme karşı çıkıyorlar. 

—Evet, bir Cenevre Konferansının yeniden toplanmasını isteyenler var. 

—Cenevre konferansı veya Washington zirvesi olsun veya Moskova toplantısı olsun bu pek bir çözüm getiremez Çünkü gittiğiniz zaman göreceksiniz, bölge halkının derdine ne Cenevre'de ne de başka bir yerde çözüm bulunabilir. 


ÇIKMAZ VE ÇÖZÜM 


Evet, işte BM yetkilisi ve konuştuğumuz bir çok kişi çıkmazı böylesine sade bir şekilde sergiliyor. 
“Çözüm nedir?" sorusuna ise aynı berraklikta cevap bulmak hayli güç. 

Petrol bunalımı ve Sovyetlerin sıcak denizlere inme stratejisini hesaba katarak bir tahlil getiren ve bunu uygulayan tek tük devrimcilere de rastladık. Ama yine de bu konu üzerine, yani Moskova'nın emellerini bozacak nitelikte siyaset izleyen güçlü bir akımın varlığı henüz sözkonusu değil. 

Türkiye'de son 5-10 yıldır yaşadığımız olaylar bize Sovyetler Birliği" ine karşı mücadele görevini yükledi. 
Ama elde silah işgalciye karşı savaşan bir halkta bu uyanıklık henüz bölgedeki tehlikeye oranlı bir şekilde gelişmemiş 


Kuşkusuz uyanıklık ve mücadele, gökten zembille inmiyor. Bölgedeki durum, Filistin ve Arap halklarının önümüzdeki dönemde hayli güç ama aynı zamanda o derece öğretici bir deney yaşayacağını şimdiden gösteriyor. Otuz yıldır,kan ve barut içinde anavatanı için savaşan Filistin halkının Yeni Çarlara esaslı bir ders vermesi için gerekli zeminin yeni yeni oluşmakta olduğunu da unutmamak gerek. 


Yarın BM'nin görevleri ve engeller 


bulunan, 


şembe günü Managua'ya döndü ve derhal Somoza ABD'nin mesi için baskı yaplığı ancak Somoza'nın bütün israrları reddettiği belir- 

Somoza istifası yla ilgi- 


meçte, "İstifa etmeye ha- 


ülkenin tümünü ele geçirmek 


geçişi 


üzere 


zır olacağım zamanı şim diden açıklayamam" de di. Somoza sözlerini şöyle sürdürdü, "Kongre be nim istifamı isterse ana- 


y aykırı davranmış olur" dedi. 
Somoza Sözlerini şu 


iddiayla bağladı, "ABD öteden beri istifa etmem için ısrar etmekte, Beni görevimden almak istiyorlar, Hâlâ bir boğa ka dar güçlüyüm. Onun için de daha uzun yıllar görevde kalacağım." 

Bu arada Sandinista gerillaları oda ABD'nin "arabuluculuk" çabalarını müdahale olarak nitelediler 

Kosta Rika'daki ABD özel temsilcisi William Bowler ise perşembe günü Ulusal geçici hükümetinin liderleriyle bir randevusu bulunmasına rağmen apar topar ABD'ye döndü ve randevusuna gelmedi. Bowler'in bu ani gidişiyle ilgili olarak bir açıklama yapılmadı 

ÇARPIŞMALAR 

SÜRÜYOR 

Aralıksız süren çarpışmalar sonunda Sandinis ta gerillaları Jinotepe kentini ele geçirdiler ve başkent Managua havaa lanını bombaladılar 

Managua'daki diplo matik kaynaklar, gerilla ların başkent çevresinde giltikçe daralan bir halka oluşturduklarını bildirdiler, ülkenin diğer kesiminde oturanlar da Sandinista gerillalarının önemli merkezler de dahil olmak üzere en az 23 
kent ve kasabanın kontrolünü ele geçirdiklerini haber verdiler, 


Öte yandan, zırhlı birlikler tarafından desteklenen 600 askerin, birkaç günden beri Sandinista gerillalarının elinde olan Masaya kentine bir saldırı düzenlemek için per şembe günü Managua'dan ayrıldıkları bildirildi. 


İtalyan 
Sosyalist Partisi Andreotti 
Başkanlığındaki hükümeti desteklemeyecek 


ROMA (AA) 
İtalyan Sosyalist Par tisinin Sekreteri Bettino Craxi perşembe günü yaptığı bir açıklamada, Hıristiyan Demokrat ıPartili ve eski Başbakan Guilio Andreotti, başkanlığında kurulması dü şünülen bir hükümeti des tekleyecek durumda olmadıklarını söyledi 


Andreotti ile yaptığı görüşmeden sonra hükü metin kurulması konu sunda görüşlerini açıkla yan Craxi, Sosyalist Par tinin Hiristiyan Demok rat Partiden bir siyaset adamının başbakanlığa getirilmesine taraftar ol madığını bildirdi 


Siyasal gözlemciler Sosyalist Partinin Andre otti'ye destek sağlama ması karşısında İtalya'da bir hükümet bunalımın kaçınılmaz olacağını belirtiyorlar 


Uganda hükümeti anarşiye karşı yeni önlemler aldı 


KAMPALA (AA) 

Kampala'da bir ay içinde en az 72 kişinin öldüğünü açıklayan 
Uganda hükümeti, ülkeyi saran yasadışı hareketlerle savaşmak üzere yeni önlemler aldı 

Hükümet yetkilileri, polis ve askeri birlikle rin geceleri Kampala so kaklarında devriye geze çeklerini bildirdiler. İdi Amin'i devirmek için verilen savaş sırasında birçok kişi askeri üni forma ve silah ele geçir diği için bu üniforma ve silahlar şimdi soygun cular larafından kullanıl makta 

Kampala yakınlarında ki köylerde de silahlı soyguncuların birçok kişiyi öldürdükleri, ölü sayısı nın kayıllara geçenden daha fazla olduğu bildirildi 


ABD'nin bölgeye kısa 


ceğini söyledi. 


haberleri yalanladı. 


etti, 


ABD SA VUNMA BAKANI HAROLD BROWN 


ABD SAVUNMA BAKANI: 


"Hint Okyanusu ve 
Basra Körfezinde askeri varlığımızı artıracağız” 


WASHİNGTON 


ABD Savunma Bakanı Harold Brown, ABD'nin Basra Körfezinde ve Hint Okyanusunda hayati çıkarlarının tehdit edilmesi halinde, askeri müdahalede bulunabileceğini söyledi. 

“PBS” televizyonuna bir demeç veren Brown, 


sürede askeri birlikler gön- 


derebileceğ'ini ve bunların geldikleri andan itibaren savaşabilecek durumda olacağını belirtti. Brown, hava kuvvetlerine bağlı birliklerin iki üç gün, piya- de sınıfı ile donanmanın da yaklaşık 10 gün içinde olay yerine ulaşabileceğini öne sürdü. 

Brown, 110 bin kişilik bir müdahale gücü kurulması konusunda ise, aslında yeni bir kuvvetin kurulmasının söz konusu olmadığını ileri sürdü. ABD' nin her zaman için Avrupa.ya da doğuya hızla askeri birlik gönderme olanağı olduğunu iddia etti. 

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin bölgedeki varlığını artırmaya doğru gittiğini ve bu artışın Orta- doğu'daki küçük filonun büyütülmesine ve uçak gemisinin daha sık yer değiştirmesine dayanabile- 


KÖRFEZ BÖLGESİNE MUDAHALE Öte yandan Amerikan hükümeti önceki gün Basra Körfezine askeri müdahale yapılacağı yolundaki 


ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tom Reston, Amerikan hükümetinin Körfez Bölgesinde "'çıkarlarının olduğunu ve bölge ülkelerinin bütünlüğü ile bağımsızlığını korumaya! "ararlı olduğunu" iddia 


Tom Reston, ABD hükümetinin, Körfez Bölgesinin istikrarını sağlamak için bu ülkelerle ''görüşmeleri sürdürdüğünü" öne sürdü. 


ÇİN HEYETİ BAŞKANI: 
“İki süper devlet 
Hint Okyanusunda saldırı siyaseti izliyor” ©”Okyanus bölgesinde çalkantının esas kaynağı Sovyetler Birliği” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


BM tarafından düzenlenen Hint Okyanusu bölgesindeki kıyı ülkeleri ve Okyanusa kıyısı olmayan ül keler konferansında bir konuşma yapan Çin heyeti Başkanı, Birbirleriyle rekabet eden iki süper devletin Hint Okyanusu bölgesinde yoğun bir saldırı ve yayılma siyaseti izlemeleri, ilgili ülkelerin egemenlik, bağımsızlık, barış ve güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit etmekte ve zedelemektedir'' dedi. Rusya'nın Hint 


Okyanusundaki karg belirten Çin Heyeti Ba 


“Özellikle yeni yetme s 


üslerinden açık yararla 


alığın esas kaynağı olduğunu şkanı şunları söyledi: 


er devlet Vietnam'daki ak, tatbikat filosunun ha- 


rekat alanını Güneye doğru genişletmekte ve böylece Güney'e inme politikasında hızlı adımlar atmaktadır. 
Bu süper devlet Hint Okyanusu bölgesindeki çalkan- 


tinm ana kaynağıdır." 
Heyet Baş 


anı daha sonra şunları açıkladı: 


“Hint Okyanusu'nu bir barış bölgesi haline getirme hedefinin gerçekleştirilmesinde süper devletler 


arasındaki sözümona 


ikili görüşmelerin sonucuna 


umut bağlanmamalı, bölge ülkelerinin hükümetleriyle halklarının yorulmadan sürdürdükleri mücadeleye 


dayanılmalıdır.” 


luk teşkilatı, KGB'nin 


nist Partisinin 


Öte yandan 
(AP) ajansı, 
Sovyetler Birliği ile yaratmasına rağmen, 


"El Havadis” dergisi; "KGB Bağdat Hapisanesinden 
30 tutuklu kaçırdı!” 


Genel olarak iyi haber alan bır kaynak olarak tanman "El Havadis” dergisi, Sovyet casus- 


Bağdat Cezaevinden Sovy 
30 tarafla 
diğini yazdı. Derginin verdiği bilgilere göre, bu firar olayından sonra İrak hükümeli çok sayı da şüpheli Sovyet diplomatını sınırdışı etti 

Amerikan 
Irak yöneliminin iyi geçindiği izlenimini 


Birliği'ne bağlı Komünist Partisine karşı sıkı önlemler aldığını belirti 


BEYRUT 


geçtiğimiz nisan ayında t yanlısı Irak Komü n firarını düzenle- 


Associated Press dış ilişkilerde 


ülke içinde Sovyetler 


Suriye'de Halep katliamını hazırlayanlardan biri tutuklandı 


ŞAM(AA) 
16 Haziranda Halep 
topçu okulu öğrencileri- ne karşı girişilen toplu öldürme olayının hazırlayıcılarından birisinin perşembe günü Halep ken tinde tutuklandığı bildirildi 
Tutuklanan kişinin, 
23 kişinin öldüğü ve 50 


kişinin de yaralandığı olayı yöneten Yüzbaşı Yusuf El Katip'in kardeşi Ayman El Katip olduğu belirtildi. 

El Katip, Halep kentinin merkezinde güvenlik kuvvetleri ile üç buçuk saatten fazla bir süre çatıştıktan sonra ele geçirildi. 
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CHP Giresun Espiye ilçesi eski yönetim kurulu üyesiydi 


| > ağ Sheraton, Maçka ve Alman ve Fransız : neer 
z Arı Biskövide Tarabya Otellerinde Lape Hastanelerinde oGozia TDR Belediyesinde ® 4e sözleşme imzalandı sözleşme imzalandı sözleşme imzalandı sözleşme imzalandı BI r € K pP li Avu at aha İSTANBUL(ÖZEL) İSTANBUL(THA) İSTANBUL(ÖZEL) ANKAR A(ÖZEL) 


Arı Büsküvi Fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası üyelerinin sürdürdüğü grev , sona erdi 

© leşme imzalandı. İşçiler muzdan itibaren işbaşı 


Öte yandan İstanbu. 


Mahkemesi Cibali Sigara Fabri- 


kasında Türk-İş'e bağlı 


da-İş Sendikasının yetkili oldu- 


ğuna karar verdi. 


Yetkinin 


samına alındı. 


belirlenmesinden sonra Tekel Cibali Sigara Fabri- 
“kasında çalışan 2500 kişi sendikanın Tekel Genel Müdürlüğü ile sürdürdüğü sözleşmenin kap- 


ve söz- 
2 Temyaptı. 


l 9. İş 


Ocak 


‘Fek Gr- sağlandı 


Maçka ve 


Kayseri Bölge Çalışma Müdürlüğü karar verdi 


Birlik 


Mensucat'ta 


yetki 
' TEKSİ 


Fin 


© TEKSİF Şube Başkanı Tahir Horoz, 


işçilere zorbalık 


yapmanın MİSK/e 


birşey kozandirmadığını söyledi 


KAYSERİ (ÖZEL) 

Kayseri Birlik Mensu- 

o cat'ta yetkiyi Türk-İş'e 

| bağh TEKSİF Sendikasının 
© aldığı bildirildi. 

TEKSİF Sendikası Kayseri Şubesinin irade beyanı ile yetkili sendikanın belirlenmesini istemesi için yaptığı başvuruyu takiben Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları ince- 

= Jeyerek, yetkinin TEKSİF Sendikasında olduğuna 
| karar verdi. 

Yetkinin belirlenmesinden sonra TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Baş- 
| kanı Tahir Horoz, Birlik 

| Mensucat işçilerine baskı 

ve zorbalık uygulamanm 

MİSK'e birşey kazandır- 

» mayacağının açıkça ortaya çıktığını belirterek 

| "MİSK tek başına, kendi 

= yöneticileri ile başbaşa kaldı" dedi. 

Tahir Horoz, hangi görüş ve düşünceyi taşırsa taşısın, her üyenin TEK-SİF'in koruyucusu ı ve bek j çisi > olduğunu vurgulayarak, TEKSİF Sendi kası etrafında toplanan 


ee i Maden-lş 


_ 1. Bölgede tensikat başladı 


— TTEkapandı 
300 işçi işten atıldı 


İSTANBUL ÖZEL) 
Maden-İş 1. Bölgeye bağlı Türk Telekomüni kasyon Fabrikası kapa tıldı. 300 işçinin işine son verildi 
È Geçici olarak kapatıldığı söylenen fabrika =~ işvereni ile Maden-İş © Sendikası arasında bir protokol imzaladı. 
Maden-İş 1. Bölgeye bağlı işyerlerinde tensi kat (yapılacağı uzun» sü redir o beklenmekteydi 
28 Haziran günü TTE 
o işvereni Bölge Çalışma Müdürlüğüne, Sendika ya ve İş ve İşçi Bulma 
© Kurumuna başvurarak 
= o fabrikanın kapatılaca- 
© ğını bildirdi. İşveren fabrikayı kapatmasına 
© gerekçe olarak "eko- 
© nomik durumu göster di ve fabrika''nın geçici olarak tatil edildiğini bildirdi. 

l Maden-İş Sendikası ile TTE işvereni arasında imzalanan protokol- da işveren Maden-İş'e yan sanayiinde çalışan işçileri örgütlememesini şart koştu. Maden-İş bu maddeye sadık kalmaz- sa "Fabrika yeniden a: çıldığında 9 ay içinde yeni işçi alırken temsilcilere öncelik tanımak üzere fabrikadan atılan işçiler alınacak " şeklinde protokola konu lan hüküm geçersiz sayılacak. 

İşten atılan işçiler protokolün temsilciler den ve kendilerinden habersiz imzalanmasını e karşıladılar. 
İşten atılan işçiler 
1977 yılında MESS grevi sırasında uyarılarını dinlemeyen Maden-İş' 
in bugün de yan sanayi örgütlenmesine yanaşmamasının, işvereni, işçileri işten atmak konusunda cesaretlendirdiğini belirterek "'Maden-İş yan sanayide örgütlü olsaydı işveren ge-Çici olarak fabrikayı tatil ettim" bahanesiyle bizi işten atamazdı" 
= şeklinde konuştular, 


” 


e 


tüm işçilerin farklı düşünce ve siyasi goruşle- 


rine saygı duyduklarını belirtti, 

Dte yandan Birlik Mensucat'ta yetkinin belirlenmesine rağmen komandoların işyerinin 


kapatılmasına ve Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrımı yaparak kargaşalık çıkartmaya calıştıkları bildiriliyor 


DİSK'e bağlı OLEYİS Sendikası 
Sheraton Otelinde calısan 514 
yesi adına toplusözleşme imzaladı 1979'dan geçeri sözleşmeyle işçilerin aylık ücretle rinde 1. yıl 6000, $ ra artış, her kıdem lira kıdem hakkı, 4 maaş ikramiye 


Öte yandan OLEYİS Sendikası Tarabya otellerinde de anlaşma sağlayarak daha önce almış olduğu grev kararını kaldırdı 

Sözleşme ile 1 
bin 500 lira ücret artışı ve sosyal haklar sağlanması ve yüzdeli işçilere de 3500 lira ek ücret verilmesi hükme bağlandı 


olacak 


yil- 5500 liyılı için 200 


yıl 4 bin, 2. yıl 4 


ANKARA(ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Çimse- 

İş Sendikasının Genel Kurulu Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Ge nel Kurulun ikinci gününde delegeler arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle bazı delegelerin polis tarafından salondan çıkarıldığı görüldü, Daha sonra Çimse-İş Şube Başkanlari ortak bir açıklama ya- 


Yeni bir kararın 


İŞÇİ SERVİSİ 


Maden-İş'in ni yaşayan, kap 
sendikalardan 1 
sanan AUER işçileri, yeni bir sendika arama ya başlayıp da Devrim ci Maden-İş fikri fabri kada ağırlık kazanma ya başlayınca, bundan rahatsız olanlar da ha 


rekete geçti. Rahatsız olanların başında da Maden-İş öneticileri 


işveren gelmektey 


imdiye kadar 
AUER'e girecek sendikaları kendi eliyle seç meye ve denetlemeye alışmış olan işveren i- in, Dorine Maden 
İş alternatifi pek tabii ki, hoş bir değildi, Nitekim, işvere nin son zamanlarda te laş içinde old ğilimi çeşitli a baş vurduğu görülmektedir Bugün AÜER'de sık sık işçiler "'yukarı"' çekilmekte, işten atılmakla tehdit edilmekte, tele fonlar dinlenmekte, bekçilere talimat verile rek bazı işçiler gözaltın da tutulmaya çalışıl maktadır. İşveren, ustabaşlar ve temsilcilerle toplantılar yaparak bu tür tedbirler kararlaştırmaktadır. Şimdiye ka dar AUER'de hiç toplu izin yapılmazken, bu yıl işçilerin 26 Tem muz'da topluca izne çı karılması da sözleşme öncesinde sendika değiştirmeyi önlemek amacını taşımaktadır PATRONDAN DAHA 
TELAŞLI OLANLAR 

Ancak, AUER'de doğan Dev, Maden-İş'e geçme eğiliminden patrondan daha fazla korkanlar, Maden-İş'in sendika ağalarıdır 

Bu korku ve telaşın nedenini anlayabilmek için, Maden-İş'in Topkapı'daki durumuna ve AUER fabrikasının bu bölgede taşıdığı öneme bakmak gerekecektir 

AUER, Topkapı böl gesinde, bütün maden işçilerinin dikkatle izle 


eçin 


dikleri kilit bir fabrika durumundadır. Bu fab rikadaki gel er bü tün bölgeyi kından 


etkilemekte, belirleyici olmaktadır. Bu, yıllar- dan, beri böyledir 
MAN, İzsal, P fektiip Atlı Zincir işçileri ile AUER işçilerinin uzun bir mücadele birlikleri vardır. 


„Öte yandan, Maden- 


baem 


arifesinde 


tuer işçileri Rus arasinda. 
yaşındaki Rus iş takım, tam bir içindedir 


önünde bu sendikadan 


çileri çıkmış, kopma eğilimi çok k vetlenmiştir. Öte y dan DİSK'ten ihraç dilmiş olması da şimdi ye kadar DİSK adını kullanarak güçlenmeye çalışan Daysal takımını zorda bırakmıştır. Maden-İş bu yılın sonba harında MESS'le toplu pazarlığa oturacaktır. 
Ancak, işçiler ihanet şebekesinin başını çekliği yeni bir maceraya sürüklenmek, yeni 
MESS ihaneti yaşamak istememektedir. 

Bazı yerlerde bu huzursuzluk kopma nuktasma kadar gelmiştir Maden-İş ise ne yapıp edip bu kopmaları ön leme çabasındadır ş te onların AUER'de taya ikan Dev 
Mâden-İş'e geçme karşısmda telaşlar bu yüzdendir. Çok iyi bilinmektedir ki, AUER Devrimci Maden-İş'te örgütlenirse, Topkapı da Maden-İş'in sonu yaklaşacak, bu işin arkası Nit kim, Maden-İş Yürütme Kurulu üyesi Murat 
Tokmak bundan öncek sendika değiştirme ola y sırasında işverenle 

telefon konuş 
Ja bu gerçeği ii ağzıyla ifade 
Murat Tok- 
AUER işvereptığı telefon asında söylediği aynen şöyledir 


açığa 


çol 


gele 


etmiştir k'ın 


Devrimci Mader oraya girerse bu b sanumuz. olur. Gerekir- 


uşağı Maden-İş'in büyük 


DİSK'e bağlı lik-İş Sendikası 


lunan Alman ve 


Hastanelerinde sözleşme imzaladı. 


Alman Hastanesinde yapılan sözleşme ile işçilerin ücretlerinde 4 bin lira artış sağlandı. Sözleşme ayrıca 3 maaş tutarında ikramiye alındı. Çalışma süresi ise 42 saate 


indirildi 


Sözleşme ile 


oy hakkı verilmesi 


lanan sözleşme ile ücretlerine günlük 


ikramiye de sağlandı. 


Devrimci 
İstanbul'da bu- 
Fransız Lape 


oluşturulan Disiplin Kurulunda da taraflara eşit kabul edildi. 
Fransız Lape Hastanesinde imza- 

ise işçilerin 
100 
yapıldı. Ayrıca 3 maaş tutarında 


Sağ- 


ile 


lira zam 


de 40 


DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Gaziantep Belediyesi arasında 2500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Ankara'da törenle imzalandı. 1 Mart 1979 tarihin- den itibaren geçerli olan yeni sözleşmeyle işçilerin ücretlerine birinci yıl ayda net 4 bin lira, 
ikinci yıl ise günlük brüt 250 
lira zam yapıldı. 


Sözleşmeyle kıdem tazminatı 
40 gün olarak hesaplanırken her 
yıl başına 300 lira kıdem zammı ve iki maas tutarında ikramiye sağlandı. Ayrıca çalışma süresi 


saat olarak saptandı 


Sendikayı bölünmeye götürecek hizipleşmeler kınandı 


BİRLİK İSTENDİ 


© Genel Başkan Akif Keskin ve Genel Sekreter Ahmet Cinel grupları arasında son ana kadar anlaşma sağlanamazsa seçimlere iki liste katılacak 


parak olayları kınadılar ve tüm delegeleri birliğe çağırdılar. 


Çimse-İş Sendikasının Genel Kurulunda bir konuşma yapan sendikanın kurucularından Hüseyin Türkay kongreye hizipleşmeler içinde girilmesini eleştirdi ve kutuplaşmaların terkedilerek tüm delegelerin birlik ve be- 


AUER işçisi bu defa bilinçli bir tercih yapmıştır 


© Şimdi tezgah başlarında Demir Dökümün mücadelesi ve Devrimci Maden-iş Sendikası konuşuluyor 


NA! 


se Gümüşsuyunda kan dökeriz” 
Bu telefon konuş- 


ması aynı zamanda, Rus işbirlikçilerinin Topkapi'daki sendikal mücadeleyi bastırmak için şimdiden kan dökmeye 


hazırlandığının da bir belgesidir 
Şimdiye kadar bir 


çok defa sendika değiştiren AUER'de yerleşmiş bir gelenek vardır. 
İşçiler hangi sendikaya gidilecekse, hep birlikte giderler. Birgün içinde toplu istifa ve kayıtlar yapılır ve sendika değiştirme sağlanır. İşçilerin en fazla dikkat ettikleri kitlenin o bölünmemesi, işyerine iki sendikanın girmemesidir. Kısaca AUER'de parola, "Ya hep beraber, ya hiç birimiz"'dir. 

Bu elbette iyi bir gelenektir. Ve sürdürülmesi gerekir. Ancak, AUER'in geçmişinde olumlu olmayan ve dersler çıkarılması gereken şeyler de vardır: AUER işçileri şimdiye kadarki karar dönemlerinde, sendika seçme konusunda ciddi bir araştır- ma, inceleme yapmalan neredeyse önüne ilk gelen kapıdan girmiştir. 
Bu da sonuçta, işvere- nin sendika seçiminde etkin olmasına yolaçmış, işveren yanlısı tabel dikaları AUER" 


önemli ve ciddi bir iştir, Bu kararı veren işçiler, girecekleri sendikayı tanımalı, bilgi toplama- li ve neden bir başka sendikaya değil de bu sendikaya gittiğini, kendişini neyin beklediğini bilmelidir. Yapılan ter- 


ihanetini yaşadıkları MESS grevi 


raberliğinin sağlanmasını istedi. 
ELEŞTİRİLER VE 


KAVGA 
Genel Kurulun ikinci günü Çalışma Raporu, 


üzerine eleştirilere geçilirken bir delege ayağa kalkarak bazı delegelerin ve dinleyicilerin salona alınmadığını, bu konuda verdiği bir önergenin diyanlı; 


van tarafından 


KÍ 


cihin bilinçli bir tercih olması, daha sonra verilecek mücadele açısm- da da önemlidir. 

BUGÜN AUER'DE 
Sre TEY FARKLI 

BİR HÅVA ESİYOR 

Ancak, bugün, 
AUER'in geçmişine ilişkin belirttiğimiz olumsuz durum yerini olumlu bir duruma terketmektedir. 

AUER işçileri bu defaki sendika tercihlerinde geçmiştekine oranla çok daha bilinçli ve ne istediğini bilen bir işçi kitlesidir. 

Bugün maden işkolunda faaliyet gösteren 50'den fazla sendika vardır. Ama AUER işçileri artık oturup hangisine gitsek diye düşünmekte, ne istediğini bilen insanların kararlılı- ile belli bir yönde ierlemektedir. Artık AUER'de esen hava, 
“ne olursa olsun da bir sendika olsun" havası değil, ihtiyaca cevap veren, ilerici ,devrimci bir sendika aramanın havasıdır. 

Tabanda esen rüzgar- dan açıkça görülmektedir ki, işçiler tercihlerini yapmışlardır. Demir Döküm'den esen mücadele rüzgarı 
AUER'i de etkisi altına almıştır. Şimdi yemekhanelerde, tezgahlarda Silahtar'daki mücadele ve Devrimci Maden-İş' 
in adı dolaşmaktadır. 

AUE. işçileri de ERDEMİR'in, Demir Döküm'ün olundan gidecek ve ümüşsuyunda revizyonist isendika ağalığına, korsan sendikalara bir darbe indirecektir 


BİTTİ 


yansıtıldığını söyledi. 

Salonda bulunan bazı delegeler ise buna itiraz edince delegeler arasında tekme ve yumruklaşmalar başladı. Daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga yatıştırıldı, ancak birkaç delege- nin polis tarafından salo- nun dışına çıkarıldığı gözlendi. 

GENEL BAŞKAN VE 
GENEL SEKRETER 
AYRI LİSTE 
ÇIKARIYOR 

Çimse-İş Genel Kurulunda Genel Başkan Akif Keskin'e muhalefet eden Genel Sekreter Ahmet Cinel'in ayrı liste çıkarması bekleniyor. Keskin ve Cinel grupları arasında birlik çabalarının sonuç vermemesi halinde Genel Kurulda iki listenin çe kişmesi kesinleşecek 


Özbek 
Seydişehir'de yeni hadiselerin çıkabileceğini söyledi 


ANKARA(THA) 
Türk Metal ile Maden-İş taraftarları arasında önceki gön Seydişehir'de çıkan bir çatışma ile ilgili olarak Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek "Bir an gelebilir ki artık üyelerimizi tutmak mümkün olmayabilir" 
dedi 


4 üyelerinin Maden- 
İş'lilerin saldırısına uğ- 


radığını söyleyen Özbek, "Seydişehir'de kanlı olayların devam 


etmesine adeta göz yumulması, yeni hadiselerin çrkmasına neden olabilir." dedi. 


— — |) 
Bakanlar Kurulu 

Antalya Belediye grevini erteledi 


ANKARA( AA) 

Bakanlar Kurulu Genel-İş Sendikasının Antalya Belediyesi işyerinde 

uygulamaya başladığı grevi 1 ay erteledi. 


Resmi Gazete'nin dün yayınlanan sayısında yer alan erteleme kararında, grevin memleket sağlığı bakımından ertelendiği belirtildi. 


ANKARA (AA) 
Sivas Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılarak toplusözleşmet: imzalandı. 1025 kişiyi kapsayacak. 


Sözleşme ile işçilerin ücretlerinde artış ve bazı sosyal haklar sağlandı. 


HABER MERKEZI 

Giresun'un Espiye ilçesinde CHP Espiye 
İlçe Yönetim Kurulu es ki üyesi avukat Aleaddin Aydemir kimliği belirle nemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldu. Olay Aleaddin Aydemir'in önceki gece saat 2230 sıralarında evine girerken meydana geldi. Açılan ateş sonu cu ağır yaralanan Avde mir kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak öldü, Olayla ilgili soruşturma sür dürülmektedir. 

ÜÇ SOYGUNCUDAN 

İKİSİ YAKALANDI 

4. Levent'te bulunan 
Kale Radyatör Fabrika sna işçilerin maaşını ge tiren mutemedi soyan üç soyguncudan ikisi yaka landı 

Kale Radyatör Fabri kası işçilerinin maaşı © lan 950 bin lirayı İş Ban kası Sanayi Sitesi Şu besinden çeken fabrika mutemedi, fabrika yakınında silahlı üç kişi ta rafından durduruldu, Mu temedin elinde bulunan 
950 bin lirayı alan üç 
soyguncu kaçmaya baş ladı. Soygunu duyan işçi ler kaçan üç kişinin: pe şine düştüler, Bu arada civarda devriye gezen as kerler üç soyguncudan ikisini yakaladılar. As kerler tarafından yakala nan soyguncuların Gala tasaray Mühendislik Yük sek Okulu öğrencilerin- den Bayram Akman ile Cahit Kasal olduğu anlaşıldı 

İki soyguncunun ü zerinde, gaspedilen işçi maaşlarının 100 bin lirası bulundu. Paranın diğer bölümünün ise, izini kaybettiren üçüncü soygun cuda kaldığı öğrenildi 

ANKARA'DA 

Ankara'nın Siteler semtinde patlayıcı mad: de atmak ve adam yara 


lamaktan sanık altı ko mando yakalandı, Ko mandolarla birlikte iki tabanca, mermi, bir di namit lokumu ve özel olarak hazırlanmış tah 


ribi çok yüksek bir bom ba ele geçirildi 

Bir süre önce Siteler Şirintepe Mahallesin- de iki grup arasında çı kan silahlı çatışmadan sonra Durmuş Pehlivan ve İbrahim Açıkgöz ad lı komandolar 2 taban ca 14 mermi ile yakalan mışlardı 


Manisa'da MHP terörü ve tertiplerin içyüzü 


öldürüldü 


© istabul'da bir fabrikayı soyan silahlı üç kişiden ikisi yakalandı 


© Ankara'da çeşitli yerlere bomba atmaktan sanık 6 komando yakalandı 


Bu olay üzerine ruşturma oderinleştirile rek İbrahim Açıkgöz ad lı komandonun Siteler Ulubay Hacılar Mahallesindeki evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada evin kömürlüğüne sakla nan bir dinamit lokumu ile patlamaya hazır tahrip gücü çok yüksek bir bom ba ele geçirildi 

Yapılan soruşturma s0 nunda silahlı çalışmaya katıldıkları belirlenen Fahri Yeter, Ahmet Evcil Hüseyin Yılmaz, Ekrem Düzgün ve Osman Şah verdioğlu adlı komando lar yakalandı 

Yakalanan komando lar, Siteler bölgesinde ey lem yapmaları için ihti yaç duydukları tabanca ve dinamitleri, aynı bölgenin illegal sorumlusun- dan aldıklarını itiraf etti 


so 


ler. Komandolar ayrıca bu eylemleri ikilirüçlü gruplar halinde gerçek- 


leştirdiklerini de söylediler 

Ankara Emniyet Müdürlüğünün? konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre komandoların eylemleri şöyledir 

"25 Haziran 1979 günü Siteler semtinde Cihangir Yazıcı isimli kişi- 


nin kundura dükkanının kurşunlanması, Siteler semtinde Cafer Karaca' nın tabancayla yaralan ması, Ali Ersoy Mahullesinde bulunan Özgür Kıraathanesine patlayıcı madde atılması, yine aynı semtte "'Bizimgaz"' bayiine patlayıcı madde atılması" 

HALKIN 
RE YUK 
BİR DGB ÜYESİNİ YARALADILAR 

Hacettepe Çocuk Hastanesi önünde önceki gün 
saat 19.30 sıralarında 10 


kadar Halkın Kurtuluşçusu, Hüseyin Konyalı adı bir DGB üyesine 


saldırdılar. Saldırı sırasında Konyalı dudağından yaralandı. 

Son günlerde saldırılarını artıran Halkın Kurtuluşçuları, daha önce de Site Öğrenci Yurdunda kalan devrimcilerin odasını basmışlardı. Saldırganların son saldırılarına gerekçe olarak "'yurtta yaptıkları saldırı sırasında devrimcilerin saldırganları tespit etmesi ve haklarında şikayetçi olmalarını" gösterdikleri bildiriliyor. Aynı gerekçe ile Hüseyin Konyalı'yı Siyasal Bilgiler Fakültesi vurdun- 


da tehdit etmişlerdi. 


TRABZON'DA 
Trabzon'da Merkeze bağlı Akyazı köyünde 


henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. 

İl Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri fasulya tarlasına atılmış olarak bulunan gencin beynine üç kurşun sıkılarak öldürüldüğünü söylediler, 

Yetkililer öldürülen gencin 25 yaşlarında sarışın ve üzerinde parka bulunduğunu ayrıca Akyazı köyü halkından olmadığını belirlendiğini söylediler. 


MERSİN'DE 


Mersin Cezaevi diyanlarından Münir 
Sunay evelki gece saat 21,30 sıralarında, evine gelen silahlı üç kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. 

Kimliği o belirlenemeyen saldırganlar, olaydan sonra, daha önce silah zoru ile gaspettikleri beyaz renkli Murat marka bir otomobil ile kaçtıkları belirlendi. 

Emniyet o Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada öldürülen gardiyanın hiç bir siyasi görüşe sahip olmadığını belirttiler 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


gar- 


| Mersin Cezaevi Müdürü hakkında soruşturma açıldı 


MERSİN (ÖZEL) 
Mersin Kapalı Cezaevinde kalmakta olan mahkumların şikayetleri üzerine Cumhuriyet savcılığının müdür Abdüssamet Kaplama hakkında soruşturma açtırdığı öğrenildi, Savcılık bu konuda 30 kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi. 


Cezaevi müdürü hakkındaki şikayeti bazı mahkumlar haziran ba- 


şında valiliğe, savcılığa ve alay komutanlığına dilekçe ile yapmışlardı. 

Mahkumlar dilekçelerinde müdür' Abdüssamet Kaplama'nın yönetimindeki cezaevinde, cezaevi banyosunun, berberhanesinin, mutfağının aylık 2000-3000 liraya, özel 


odaların 10.000 liraya kiraya verildiğini bildirdiler. Dilekçede özel görüşlerin 200-300 liraya, çok yüksek fiyata da telefon görüşmesi yaptırıldığı yer alıyor. 

Müdür hakkında yapılan şikayetler arasında cezaevine esrar, silah, uyuşturucu madde sokulması, bunlara karşı çıkan mahkumlara işkence yapılması, cezaevindeki olayları gazeteye yansıtanların falakaya çekilmesi, hücre- ye atılması, Seydo Karaçalı adındaki mahkumun işkence sonunda konuşma ve düşünme yeteneğini kaybederek Elazığ Akıl Hastahanesi- ne kaldırıldığı, Fevzi Ça- 


kır adında bir tutukluya da işkence yapıldığı da 


bulunuyor, 
Müdürün hakkındaki suçlamalardan kurtul- 


mak için mahkumlar arasında ikilik çıkarmaya çalıştığı bildirildi. Mahkumlar Adalet Bakanlığından müfettiş gönderilmesini istiyorlar, Müdürün hakkında soruşturma açıldığı halde görevinde kalmasının sakıncalı olduğu ve cezaevinde huzursuzluk kaynağı oluşturduğuna dikkat çekiliyor. 

Müdür Abdüssamet Kaplama'nın son olarak çeşitli baskılar yanında gazetelerin cezaevine girmesini de yasakladığı bil- 


dirildi. 


Neden Çöllü seçildi? 


© Çöllü 4 ay önce MHP” den istifa etti, fakat istifası kabul edilmedi © istifa olayından sonra saldırıya uğradı ve ayaklarından yaralandı © Çöllü: Manisa Valisine ” Beni öldürecekler korkuyorum önlem alın” dedi 


MHP İl Başkanı Cemil Çöllü ölümünden dört ay kadar önce gene silahlı bir saldırıya uğramış tı. Evinden çıkıp arabasına binerken üzerine ya- 


kın bir mesafeden dan yaralanmıştı 


ateş açılan Çöllü, ayakların 


Çöllü bu ilk saldırıdan kısa süre önce MHP 


den ayrılacağını ğini açıklamıştı 


İ! Başkanlığından istifa edece-Çöllü'nün bu durumu duyulur 


duyulmaz "davadan dönmek" isteyen bu kişiye 


ilk ihtar yapıldı 


Çöllü'ye üç metre uzâklıktan 


altı el ateş eden kişiler isteseler onu tek kurşu- 


nla: öldürebilecekleri 


halde sadece ayaklarına 


ateş ederek hafif bir şekilde yaraladılar 


' BANA SALDIRANLARI SÖYLEYEMEM 


Cemil Çöllü bu olaydan sonra emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerde çok yakından gördüğü halde kendisine ateş edenlerin eşgallerini belirtmedi, saldırganların kimler olduğunu söy- 


lemedi. MHP İl 


Başkanına partiden ayrılmak 


istemesinin hemen ardından yapılan bu saldırı- 


ETİ 


A 


re 


Olaylar sırasında MHP ve ÜGD yanlıları duvarlara çeşitli kışkırtıcı sloganlar yazdılar. Bu duvar yaz: ları halkın büyük nefretini kazandı. 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


yı kimlerin yaptığını soran şehrin en büyük mül- ki amirine şunları söyledi: "Söylenmez, söyle- 


yemem 
Konuyu artık temiyorum.” 


söylesem ne farkeder ki, kapatalım bu hem ben davacı filan da olmak is- 


ÇOLLÜ'NÜN İSTİFASI KABUL EDİLMİYOR 


Yaralamayla sonuçlanan bu ihtar saldırısından sonra Cemil Çöllü MHP'den istifa etti. Durum Ge- 


nel Merkeze bildirildi 


Fakat Genel Merkez bu is- 


tifayı kabul etmeyerek bu iş için Manisa'ya özel adamlar yolladı. araya aracılar koydu. Çöllü'yü vazgeçirmeye çalıştı. Çöllü'ye senatör çıkarılması 


tasarlanan bunun içir d. plot bölge seçien bir ilin 


Îl Başkanının part 


nden ayrılmasının zararları mm- 


latıldı. Genel osarak şimşeklerin MHP'nin üzerine çekildiği bir sırada bu istifanın yaratacağı olumsuz durum izah edilerek istifasını geri alması istendi. 

Daha sonra yapılan MHP Manisa İl Kongresinde Çöllü istemediği ve kongreye gelmediği halde zorla ve israrla kongre salonuna getirilip, tam bir oldu 


bittiyle oylamasız yeniden 


İl Başkanı yapıldı. 


Cemil Çöllü, MHP'den ayrılacağı yolundaki söylentileri etkisiz hale getirmek için yeniden İl Başkanı yapılmıştı. Ama Çöllü, MHP'nin hiç bir faaliyetine katılmıyor. partinin hiç bir işine karışmıyordu. Son yapılan MHP Genel Kuruluna bile katılmamıştı. MHP'den ayrıldığını açıklamak için uygun bir zaman bekliyordu. 


" BENİ ÖLDÜRECEKLER, KORKUYORUM, 


ÖNLEM ALIN" 


kendisini bekleyen tehlikeden korkuyordu. Nitekim öldürülmeden birkaç gün önce hayatının tehlikede olduğunu anlatmak için özel olarak Valiye çıkmıştı. Çöllü Manisa Valisine "Beni öldürecekler, korkuyorum, önlem alın" dedi. Çöllü'nün durumunu ve daha önceki yaralanma durumunu bilen Vali, önlem alınacağını fakat bir İl Başkanını kendi adamla 


rna karşı korumanın 


güç olduğunu söyledi. 


Çöllü'nün öldürülme korkusuyla Valiye yaptığı bu ziyaret ve aralarındaki konuşmalar MHP'lilerin cinayetten sonra şehirde dağıttıkları bildiride de 


anlatılıyordu. 


BİR TAŞLA İKİ KUŞ 


Cemil Çöllü, MHP'den istifa ederek senatör çıkartmak için pilot bölge seçilen bir ildeki bütün güçleri dağıtabilecek, parti içinde çeşitli tartışma- 


lara sebep olacak birisiydi. 


Zaten kendisine ilk ih- 


tar da yapılmıştı. Manisa'da hazırlanacak bir tertip için onu kullanmakla bir taşla iki kuşu birden vur. 
mak mümkün olabilirdi. Çöllü'nün ortadan kaldırılmasıyla hem bu davadan dönen adama hakettiği ders verilmiş olacak, hem de olayları başlatmak, birçok gücü de olaylara sokup, , şehirde tam bir kargaşalık ortamı doğurmak mümkün olacaktı. Üstelik Çöllü'nün ölümü AP'lileri de harekete geçirip onları da olayların içine sokabilirdi. Çünkü Çöllü" nün kardeşleri Süleyman ve İsmail Çöllü, AP'nin Manisa'daki ileri gelenlerindendi. Bunlar vasıtası yla AP'lileri de katarak olayları genişletmek müm- 


kün olabilirdi. 


DEVAM EDECEK 


k 


Toplumlararası Görüşmelerin 


kesilmesi 


Yunanistan’ da üzüntü yarattı 


ATİNA (ÖZEL) 

Kıbrıs'ta 10 maddelik anlaşma çerçevesinde başlatılan görüşmelerin Türk tarafının olumsuz tutum alması üzerine kesilmesi, Yunanistan hükümeti çevrelerinde üzüntü ile karşılandı. 

Atina siyasi çevreleri Türk tarafının Kipriyanu-Denktaş anlaşmasının ilkelerine sadık kalmamasını yeerek, öne sürülen engelleri "çocuksu' buldular. 

Aynı çevrelerce Türk tarafına baskı yapılması istenirken başta Aydınlık olmak üzere bir kısım Türk basınının yapıcı tutumu övülüyor. Gazetemizin bir süre önce, Ma- 


© Atina siyasi çevreleri, başta gazetemiz olmak üzere bir kısım Türk basınının yapıcı tutumunu övüyor 

raş vakıf malı olduğu iddiasına karşılık yaptığı 

gerçekçi ve doğru yayın 


Atina siyasi çevrelerinde büyük yankılara yolaçtı. 


— (c 
Prof. Vural Savaş: ” IMF yardımı 


ancak kışa kadar nefes aldırır” 


İSTANBUL (THA) 


Ekonomi Fakültesi 
Dekanı Prof, Vural Savaş IMF ve uluslararası diğer kuruluşlardan alınacak yardımın ancak kışa kadar nefes almamızı sağlayacağı, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye" nin tekrar büyük sıkıntılarla başbaşa kalacağını belirtti. 


Prof. Vural Savaş, 
IMF ve diğer uluslararası finansman kuruluşların- dan alınacak yardımlarla sağlanacak tek yararın günü kurtarma olduğunu belirterek şöyle konuştu: 

"Türkiye vakit kay- 


betmeksizin ithalatını sınırlamayı ve yerli sanayi üretim gücünü artırmayı başarmalıdır. IMF'den sağlanacak yardımlar ancak kısa sürede nefes almamıza yarayacak, on- dan sonra bizi tekrar bü- 


yük sıkıntılarla başbaşa bırakacaktır" 
Prof. Savaş, IMF'ye 


gönderilen Niyet Mektubuna da değinerek, mektuptaki önlemlerin yıllar öncesinden uygulamaya konulması gerektiğini, ancak bunun için Türkiye'nin kendi kendine yeterli bir ekonomiye sahip olmasının şart olduğunu belirtti. 


— 0O 
Korutürk:” Hayat pahalılığına karşı bir harp açılmalıdır” 


ANKARA (AA) 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk dün saat 17.00' 
de Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ı makamında ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü. 


Millet Meclisinin bir yıllık çalışması hakkında bilgi alan Korutürk, görüşmeden önce yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: 

"Ziyaretimdeki maksadım, Meclisin bir yıllık çalışmaları hakkında 


ve komisyonlarda bu: lunan, öncelikle çıkarılması istenen kanunların durumu hakkında bilgi almaktır. 

Başta hükümet olmak üzere yargı organlarımız ve meclislerimiz hayat pahalılığına karşı bir harp açmalıdır. Çarşı pazar bize bunu dikte ettirmektedir. Sorunumuz dünyanın içine girmiş olduğu akaryakit krizinden, Türk ulusunun çekip çıkarılması, huzura kavuşturulmas sorunudur." 


——— Ò 
Savaşman hakkındaki karar 


10 Temmuzda açıklanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Birleşik Amerika ile 'ngiltere'ye ve bu ülkele- in gizli servisleri CIA ve ntelligence Service'e devlet sırlarını verdiği suçlamasıyla o yargılanan MİT İstihbarat Başkan Yardımcısı Sebahattin Savaşman hakkındaki karar 10 Temmuz günü saat 14.30'da Askeri Yargıtay'da açıklanacak. 
Askeri Yargıtay 3 
Dairesinde geçen pazartesi günü yapılan duruşmalı incelemede Savaşman' 
) ın avukatları savunmalarını vapmış ve kararın ge- 


D sayıda 


e Doğu Perinçek 
Erciyes Zirvesi 


çersiz olduğunu söylemişlerdi. 

Savaşman'ın avukatları Süreyya Uysal ve Münir Tüfekçibaşı, Askeri Yargıtay'dan daha önce Genelkurmay Askeri Mahkemesinin verdiği kararı bozmasını da istediler. r 

Bilindiği gibi Savaşman idam isteğiyle yargılanmış, bir yılı aşkın bir süre devam eden yargılama sonucunda geçen nisan ayında 17.5 yıl hapse ve 6 yıl da genel gözetim altında tutulma cezasına çarptırılmıştı. 


» TIKP Merkez Komitesinin Parti Meclisi 4.Toplantısına Raporu 


e Selahattin Firat 


Mao Zedung ve Milli Burjuvazi e Teknik ve Siyasi Yönleriyle SALT-2 e TiKP' den Haberler 


© Ayın içinden 


AMMA 


Kahramanmaraş davasının baş sanıklarından MHP İl Yöneticisi Hasan Balcı'yı savunan CHP'li avukat Hasan Baluman Önce ağabeyi tarafından reddedildi. Şimdi de durumu partisi içinde görüşülüyor. 


Haydar Uzunyayla Diyarbakır 


durumu CHP önetim Kurulunda 


ADANA (ÖZEL) Kahramanmaraş olayı sanıklarının elebaşısı olarak yargılanan MHP 
İl Yöneticisi Hasan Balcı'yı savunan CHP'li 


da görüşülecek. 
Konu ile 


avukat Hasan Batuman ' 
m durumu CHP Adana Îl Yönetim Kurulun- 


ilgili tartışma Adana siyasi çev- 


relerinde sürerken, birçok CHP'li yurttaş gazetemiz Adana bürosu- 


na telefon açarak bilgi aldılar. Böyle bir olaya inanmadıklarını belirtti 


Hacıdel köylüleri Seyh Ensarioğlunun mavzerlerine karşı 


OSMANLI DEVLETİ VEKİLLİĞİNDEN BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE 


Ensarloğlu'nun müritleri mavzer ve makinalı 


tüfeklerle oy toplarlar 


Ensarioğullarının yedi göbek ötesine giderseniz, karşınızda Osmanlı Devletinin vekilliğini görürsünüz. Herkesin malumu, Osmanlı Devletinde öyle seçim falan yoktu. Şeyhler vardı, en başta padişah vardı. Şeyhler, astığını asar, kestiğini keser, kendine lazım olanı da yaşatırdı. Şeyh o ahali- nin vekili demekti. Kula ne hacet, allah seçmiş göndermişti ya yukarıdan, şeyh artık vekil- di. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Osmanlı Devleti tarihe karıştı. Büyük Millet Meclisi kuruldu. Burada gerçekten milletin kendi isteğiyle, oylarıyla seçilmiş vekilleri gelip oturacak, halkın isteklerini dile getireceklerdi. 

Milletin vekillerinin gelip oturacakları, milletin isteklerini dile getirecekleri yer iseydi bu Büyük Millet Meclisi, bu zorba şeyhi kim seçti de getirtip, oturttu? Hacıdel köylülerine sorduk.yemin billah ettiler. 
Biz seçmedik, biz 35 yıldır mücadele ediyoruz dediler. 

Öyleyse kim seçti Abdüllatif Ensarioğlunu AP milletvekilliğine. 

Köylüler güldüler. Büyükler devletin başındakiler bilirler 


© "Seçim zamanı geldi mi, Ensarioğlu öyle kürsü 


kurup, nutuk atmaya bile lüzum görmezmiş köylerde. Seçimlerden 20 gün önce şeyhin müritleri, fedaileri mavzerleri, 

otomatik silahları alır öyle çıkarlarmış 

seçim propagandasına. Köylere girip sılahlarını doğrulturlarmış, ” Eğer AP” ye ve Ensarioğlu” na oy vermezseniz, Sizi öldüreceğiz” 


ama biz yine anlatalım dediler. 


Seçim zamanı geldi mi, Ensarioğlu öyle kürsü kurup, nutuk atmaya bile lüzum görmezmiş köylerde. Seçimlerden 
20 gün önce şeyhin müritleri, 
fedaileri mavzer ve otomatik silahları alır öyle çıkarlarmış secim propagandasına. Köylere girip silahlarını doğrulturlarmış. “Eğer AP'ye ve Ensarioğlu'na oy vermezseniz, sizi öldüreceğiz. Fazla uzun lafa gerek görmezlermiş. Hepsi bu kadar. 

Oy atma zamanı gelince de bütün muritleri sandık başına, Ensarioğlu'na oy veriyorlar. 
Köylüleri sandık başına bile götürmüyorlar. Bir köyün bütün 


oylarını,sandık başkanı tarafından AP'ye verdirtiyorlarmış. 
ENSARİOĞLU'NUN 
BABASI DA 
MİLLETVEKİLİYDİ Ensarioğulları bunlar, herşe- yi sülalece yapıyorlar. Biri bir şeyi elde etti mi, 7 göbek sonrasına devrediyor. 
Abdüllatif o Ensarioğlu'nun milletvekilliği de babasından devir kalmış. Baba Abdürrezzak Ensarioğiu Menderes iktidarı döneminde Demokrat Parti Dicle İlçe Başkanlığı yapmış. O dönem baba Ensarioğlu aynı zamanda yörede Nakşibendi tarikatının liderliğini de yapmış. 27 Mayıs 1960 hareke- 


” görülüyor. 


Şeyh Abdüllatif Ensarioğlu AP Diyarbakır Milletvekili olarak Diyarbakır halkının vekili sıfatıyla Mecliste konuşurken Köylüler ise bizim bütün köylerin oyları AP'ye sandık Başkanı tarafından verildi. Biz oy atmadık. diyorlar. 
Zaten Ensarioğlunu nutuk atarken de görmemişler. "Nasıl olsa oylarımız onun. Tenezzül bile etmez. O, Osmanlıdır" di- 


tiyle birlikte baba Şeyh Abdürrezzak Ensarioğlu ve şimdi AP Diyarbakır İl Başkanı olan oğlu Sait Ensarioğlu” devlet aleyhtarlığından dolayı” Sivas'a sür- gün gönderilmişler. Ama sürgünleri tamamlandıktan sonra yine Diyarbakır'a dönüp Dicle İlçesinde eski zorbalıklarını devam ettirmişler. 


Türkiye Cumhuriyetinde Osmanlı Saltanatı yine devam etmiş. Devlet aleyhtarlığından bir dönem sürgüne gönderilen Ensarioğulları sülalesi , Diyarbakır'da yine devlet olmuş. 


YARIN: 

HACIDEL KÖYLÜLERİ 
NEREYE 
BAŞVURDULARSA KARŞILARINDA ENSARİOĞLU'NU 
BULDULAR. 


Tercüman’ ın “MHP” yi kurtarma” çabası 


6 Temmuz tarihli Tercüman'da köşe yazarları 


nın tümü Cumhurbaşkanının demecini işliyor ve MHP'yi savunuyorlar. 

Nazlı Ilıcak "Cumhurbaşkanının Çağrısı" başlıklı yazıda Cumhurbaşkanının bu çağrısının "kaş yapayım derken göz çıkarmaya götürebileceği" fikrini savunarak şöyle diyor 

"Cumhurbaşkanının "Demokrasi sona erebilir" tehdidi, ciddi bir bilgiye mi dayanmaktadır; bir tahmin midir; yoksa içine mi doğmuştur? Eğer inanılır vesikalara istinaden böyle konuşmuşsa ne den liderleri kapalı kapılar ardında iknaya çalışmaktadır 

“Mesela Korulürk, Demirel'e "Bu hükümeti gayrimeşru ilan etmenin "demokrasi için mahzurlu olduğunu anlatabilmelidir. Çünkü arkadan sıra "'meş ruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı Türk milleti- nin direnme hakkını kullanmasına” gelebilir. Çün kü düşünülmeden sarfedilen bu gibi sözler, idam sehbaları kurdurabilir. 

“Ama Cumhurbaşkanı, AP liderini ikna etmek yerine, faydasız ve neticesiz kalacağı peşinen bili nen bir teklifle ortaya çıkmıştır 

Nazlı Ilıcak "Ecevit-Demirel arasında diyalog ku rulsun"' diye tu nanın boş olduğunu gördüklerini söyledikten sonra AP'nin olumlu girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor ve tekrar çağrının müdahaleye meşru gerekçe hazırladığını işliyor 

"...Cumhurbaşkanının ihsas ettiği gibi darbe teşebbüsü mevcutsa, böyle bir müdahaleye meşru gerekçe hazırlamaktadır. Zihinlerde şu düşünce yer alacaktır: 'Bu liderler adam olmaz. 

Ilıcak yazısını "Böyle bir hükümete muhalefet destek olmaz. Tarafsız Cumhurbaşkanı da yanlış yorumlara yolaçabilecek taleplerde bulunmaz.".. 
Kaş yapayım derken göz çıkarılır.. diyerek bitiriyor. 

Tercüman yazarlarından Ergun Göze ile Mukbil Özyöruk yazılarında MHP'nin hedef seçildiğini böylece devletin yara aldığı fikirlerini işlemisler, 

Mukbil Ozyörük MHP'yi savunurken “Türkiye devletsiz olamaz" diyor: 


1 milyon seçmenin oyuna sahip, 'müessese 
ve isim' olarak 'yeni' bile savisa, ifade ettiği 'formül' ve dayandığı fikir tubanı ve vatansever kitle itibarıyla kökü s-syo-politik ve sosyo-kültürel hayatımızda Tanzimata kadar inen bir siyasi parti, bir “'milliyetçi-mihrak' imha ediliyor... Çünkü Türkün 'milliyetçiliği' mütemadiyen hedef diye gösterilmektedir." 

Rauf Tamer ise aynı günkü Tercüman'da evvelki gün vurulan Ateşli'nin ölümünden hükümeti suçluyor ve soruyor 

"Siyasi şubeye, hangi tür faaliyetlerinden dola yı tebrik ve teşekkür sunuyorsunuz?" 


DEMİREL'E HATIRLATMA 


Aynı tarihli Cumhuriyet gazetesinde ise Uğur Mumcu, son cinayetleri sıraladıktan sonra Demirel' in 3 Haziran 1977'de Ecevit'e gönderdiği ihbar mektubunu hatırlatıyor. 

“Demirel Ecevit'e "seni öldürecekler" derken bazı örgütlerden söz etmekteydi 

"Hangi örgütlerdi bunlar? 

"Demirel mektubunda "illegal-komünist, terörist örgütlerin yanısıra, memleketimizi iç meselelerle uğraştırmak isteyen yabancı kuruluşların ve uluslararası tedhiş teşekküllerinin muhtemel suikast ve sabotaj eylemleri ile özellikle vazifelendirilmiş kimseler "den sözetmekteydi. 

“Bu mektubun altına imza atan Demirel, bu kuruluşların kimlerden oluştuğu sorulduğunda, 'hayır, bilemem 'diyebilir mi?" 

Uğur Mumcu daha sonra 

“Son kanlı olayları yaratanlar, bu planlı terörü yönetenler, Demirel'in sözünü ettiği bu kuruluşlar olmasın sakın?" diye soruyor. 


HİTLER DE AJANDI 


Günaydın gazetesi yazarlarından Teoman Erel'de evvelki günkü bir gazetede MHP içinde bir ajanın çıktığı yolundaki habere "HİTLER DE BİR AJANDI" başlıklı yazısıyla cevap veriyor. 


Korutürk, dün 
Ökçün’ le görüştü 


ANKARA (AA) 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, dün saat 10 
30'da Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün'ü Çanka ya Köşkünde kabul ederek bir süre görüştü. 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün Cumhurbaşkanı Korutürk'e bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi sunduğu bildirildi 


Kahramanmaraş davasında MHP yöneticisi Hasan Balcı” nın savunmasını üstlenmişti 


| Avukat 


Batuman'ın 


ler. 

Konu ile ilgili olarak CHP Adana İl Başkanı Avukat Ahmet Albay muhabirimize şu açıklamayı yaptı 

"Olayı yeni öğrendim. 
İdeolojik ve siyasi yönü olan böyle bir davada 
CHP Belediye Meclis üyeliği ve delegeliği yapmış bir avukatın, kardeş kanı akıtan ve siyasi düşüncesinden dolayı insanları öldüren, öldürten düşünce- ye sahip olan bir kişiyi savunmasını il başkanı olarak kınadığımı belirtmek isterim. 

"İnsan avukat da olsa, bu savunmayı da içerse inanmadığı bir siyasi düşünceyi savunmak elbette tutarsızlığın ta kendisidir. Meseleyi yönetim kuruluna götüreceğim. Tüzüksel gerekleri mutlaka yerine getirilecektir." 

Öte yandan Hasan Batuman'ın Kahramanmaraşlı emekli bir hakimin kızı ile evli bulunduğu ve davanın kayınpederi aracılığı ile kendisine verildiği de belirtiliyor. 
Hasan Batuman'ın, resmi bir açıklama yapmamakla birlikte, neden bu davayı aldığını soran yakınlarına "'Ben avukatım. Kimin davası olsa alırım" dediği kaydediliyor. 


=R Oee 
Güneydoğu 
Avrupa 
Mühendisleri 
Sürekli Konferansı 
TMMOB’ nin çalışmalarını 


destekliyor 


ANKARA (ÖZEL 


3-5 Temmuz 1979 tarihleri arasında, Ankara' da TMMOB'nin girişimiyle gerçekleşen CO.P.İ.S. 
E.F. (Güneydoğu Avrupa Mühendisleri Sürekli Konferansı) Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar açıklandı. Konferansın 1978-1980 Dönem Başkanı Yunanistan Teknik Odası başkanlığında yapılan t-plantı- ya Türkiye ve Yunanistan'ın yanısıra Bulgaristan ve Yugoslavya ve gözlemci olarak da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası katılmıstı 


Yönetim Kurulu toplantısında, geçmiş çalışmaların değerlendirildiği ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların karara bağlandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki çalış-| ma döneminde kent planlaması, binalarda enerji tasarrufu ve depremlerin önceden saptanması gibi teknik konularda konferanslar düzenlenecek. 


CO.PİS.E.F. Yöne tim Kurulu, TMMOB'nin 
1980 Ocağında düzenleyeveği Kimya Sanayii Kongresinin o desteklenmesini ve yine TMMOB tarafından aynı yıl düzenlenecek "Güneydoğu Avrupa ülkelerinde madenciliğin gelişimi ve bugün kü yapısı adlı uluslararası sempozyumun bir CO.P İSEF. çalışması olarak gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. 


l 
Sıkıyönetim 


Eşgü 


düm 


Toplantısı yapıldı 


ANKARA (AA) 


Sıkıyönetim Eşgüdüm 
Toplantısı dün saat 09 
30'da Genelkurmay Başkanlığında yapıldı 


Başbakan Bülent Ecevit'in Başkanlık ettiği toplantıda o Sıkıyönetim 
uygulamasındaki son 15 
zünün değerlendirilmesi vapılarak alınan ve alınasak önlemler üzerinde luruldu. 


Sıkıyönetim Eşgüdüm Toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Başbakan Yardımcıları Orhan Eyüboğlu, Hikmet Çetin ve Faruk Sükan. Milli Sa- 


vunma Bakanı Neşet Akmandor, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp ile Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur katıldılar 


Toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oramiral Arif Akdoğanlar ve MİF yetkilileri de bulundular. 


Aydınl k 


(açıkça 


Karaya oturan yeni senaryc 


MHP'nin düzdüğü bir senaryo dana, hem de düzüldüğü gün karaya oturdu. 

MHP Beşiktaş İlçe Sekreteri Ergin Örgügören'in ajanı olduğunun tantanayla ilan edilmesindeki amaç, bunca cinayet ve katliamın aslında MHP'nin suçu olmadığı, parti- ye sızdırılan MİT ajanlarının kışkırtmasıyla yapıldığı yolunda kamuoyu yaratmaktı. 

Böylece MHP "hiç bir olaya karış X "bu yüzden de olaya. karışması için tarafından kışkırtılan”" tertemiz bir parti olarak gösterilecekti. Belki önlerinde dosyalar yığılan sıkıyönetim hakimleri de karar veaki bundan etkilenebilirdi. MHP'li katillerin peşinde olan sıkıyönetim de. 

Ne demişti Türkeş, Genel Merkezinin bombalanmasından sonra? 

"Terör sıkıyönetimin boyutlarını da aştı." 

MHP'yi sanık sandalyesinden kurtarma operasyonumun senaryosu bu amaçlarla hazırlandı. 
Beşiktaş İlçe Sekreterinin MİT ajanı olduğu havadisi büyük basına verilmeden önce her türlü hazırlık yapıldı. MHP'nin yayın organı Hergün, ne manşet atacak, neler yazacak, nasıl yorumlayacak, Türkeş nasıl bir nutuk çekecek, vb. 

Ve senaryo sahneye kondu. 

Ama senaryoyu sahneye koyanlar, sıkı yönetimin bu kadar çabuk tepki göstereceğini, daha haber büyük Iana yaymlanır yayınlanmaz İstanbul Sıkıyönetiminin açıklama yaparak olayı yalanlayacağını hesaba katmamişti. 

Bu yüzden de beceriksizce hazırlanan senaryo sahneye konduğu anda komediye dönüştü. 

Hergün gazetesi önceden hazırladığı "MİT' in Tek Amacı MHP'yi Suça İtmek” şeklindeki manşetiyle, Hürriyet gazetesinin manşet haberinin küpürüyle, "Kışkırtıcı Ajan" başlıklı yorumuyla dün sabah piyasaya çıktığında haber çoktan yalanla tı. Gazete, bir komiklik unsuru olarak MHP'nin elinde kalakaldı. 

Türkeş'in önceden hazırladığı her halin- den belli olan açıklaması da sıkıyönetimin yalanlamasıyla havada kalıverdi. 

Türkeş'e göre, MHP'nin içinde MİT ajanı tespit edildiği doğruymuş. Üstelik bu sızdırılan ajanlardan sadece bir tanesiymiş. 

Şimdi aklınıza ilk anda gelebilecek örnekleri şöyle bir hatırlayın, sonra da Türkeş'in cevabını hesaplayın. 

— Tüysüz, Kasımlar, Oduncu? 

= ajanı. 

— Balgat katliamını işleyenler? 

— MİT ajanı. 

— Bahçelievler katliamını yapanlar? 

— MİT ajanı. 

— Doğan Öz cinayeti sanıkları, Hüseyin Kocabaş, Hüseyin Demirel, İbrahim Çiftçi? 

— MİT ajanı. 

— Necdet Bulut'u öldürmek ve daha başka yedi cinayetin faili olmakla yargılanan Mikdat Şimşek? 

— MİT ajanı. 

— Taşova Savcısını öldürmekten aranan Muhittin Gündoğdu? 

— MİT ajanı. 

— Türk İntikam Tugayının başı olmak ve Mihri Belli'yi kurşunlamaktan aranan Cengiz Ayhan? 

— MİT ajanı. 

—Etlik'de yedi kişiyi yere yatırıp kurşuna di zenler? 

MIT ajanı 

— Başını MHP Maraş Milletvekili Yusuf Öz- baş'ın oğlunun çektiği Esir Türkleri Kurtarma Ordusu? 

— Bütünü MİT ajanı. 

— Maraş'ta yüzlerce cana kıyanlar, katilleri yönetenler? 

— Onların da hepsi MİT ajanı. 

Amma da çokmuş demeyin. Dedik ya bunlar insanın aklına hemen geliverenler. 

Diyor ki Türkeş "MHP'yi gayrimeşru yollara sevkederek mahkum ettirmek istiyorlar." 

Yani, Doğan Öz davasındaki katilleri suça MHP yetkililerinin azmettirdiğini söyleyen Askeri Savcı da MHP'yi gayrimeşru yollara sevkettirmek istiyor. Belki de Doğan Öz öldürülmeden önce parlamento kürsüsünden onu hedef gösteren MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı da MİT ajanıdır. 

12 Mart'tan önce AP hükümeti sırasında hazırlanan MHP Raporunda adı geçenler, komando kamplarını yönetenler de muhtemelen ajanı olabilirler. 

Yüzlerce cinayetin işlendiği, 1 Mayıs katliamının gerçekleştirildiği MC döneminde Başbakan Yardımcısı olan Türkeş'i bu işin dışında bırakmak ise doğrusu ayıp olur. 

Biraz daha kurcalarsanız, Hitler'in Mussolini'nin de MİT ajanı olduğu gerçeğini ortaya çıkarabilirsiniz. 

Türkiye halkına bu komediyi seyrettiren gerçek, MHP'nin içinde bulunduğu çaresiz durumdur. 


ÇAĞRI LL] 


BAĞIMSIZLIK 


ve BİRLİK 
TOPLANTISINA KATIL! 


MA, BURSA 20 


8 Temmuz Pazar 
Saat: 19.30 Tayyare Sineması 


Konuşmacılar: DOĞU PERİNÇEK (TİKP Genel Başkanı) Yusuf Aydoğan 
(TİKP Bursa İl Başkanı), 

Halk Ozanları: Abuzer Karakoç Zeyno Bacı 
Mağduri 

Halk Oyunları Aydınlık Korosu 


A rürkiye 


İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


sığ 


7 TEMMUZ 1979 


“Halka Açık” 


gösteriler ve “Sıradan” 
bir meddah 


Cenap Nuhrat 


İstanbul Festivaline katılan toplulukların ya da sanatçıların fotoğraflarının arkasındaki açıklamalar dikkati çekiyor. Çeşitli topluluklar ve sanatçılar için kullanılan en alçakgö— nüllü tanımlama "sayılı" nitelemesi "Ünlü", “en ünlü", "üstün", “en üstün","eşsiz" gibi sıfatlar cömertçe kullanılmış bu topluluklar için. İçlerinde bu övgüleri gerçekten hakedenler var mı bunu izleyiciler değerlendirecek. 

Bir de "halka açık" ücretsiz gösterileri var festivalin. Bunlardan biri Erol Toy'un yazdığı, Erkan Yücel'in oynadığı "Düş ve Gerçek" adlı meddah tarzı oyun. Geçen hafta sonu Gülhane Parkında ve Yedikule'de sahnelendi. 

Gülhane Parkında Erkan Yücel'i izledikten sonra aynı gece AKM'de "Çavuş Musrave'in Dansı"' oyununu gördük. Bir yandan stanbul Festivalinde bir meddahın yer alması, halka açık, ücretsiz gösterilmesi iyi bir şey. Öte yandan AKM'deki oyuna ve diğerlerine sağlanan imkanlarla Gülhane Parkında- ki gösterinin terkedilmişliği üzerinde ciddiyetle düşünmek gerekir. 

Doğru dürüst bir afişlemeden vazgeçtik 
(50 metre ötede piknik yapan halkın, "halka açık" bir tiyatro gösterisinden haberi yoktu o gün) eli yüzü düzgün bir gösteri için asgari olanaklar sağlanamamıştı oyuna. İstanbul Festivali halka açık, ücretsiz gösteri için tiyatroyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir mekanı, bu mekana da Erol Toy gibi halkçı bir yazarın oyunuyla Erkan Yücel'i layık bulmuştu. 

İstanbul Festivalinin elindeki bütün olanakları önlerine serdiği onca "ünlü" sanatçının arasında şu "siradan" meddah kimdi? 
Birçok zorluğa karşın seyircinin ilgisini 1.5 
saat ayakta tutabilen, onbeş-yirmi tipi tekrara düşmeden başarıyla canlandıran Erkan Yücel kimdi? Ve bizim kendi sanatçılarımıza verdiğimiz değer neydi? 

Erkan Yücel yirmi yıl önce başladı *tiyotroya. Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosun- da çalıştı. Onbinlerce tiyatro seyircisi yıllar boyu bu genç adamı alkışladı. AST'ı AST yapan temel taşlarından bir tanesi de Yücel'di. Onun Nafile Dünya, Linç, Sarıpınar, Hamdi, Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti gibi oyunlarda çizdiği tipler bugün hâlâ birçok tiyatro severin belleğindedir. Sanat Sevenler Derneğinden iki kez "Yılın Erkek Oyuncusu" bir kez "Başarılı Oyuncu" ödülünü aldı. Tiyatro 73 Dergisinin verdiği lin En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü 
nun yerine ablası alırken, Erkan Yücel 12 
„Mart faşizmine karşı mücadele ettiği için Mamak Hapisanesindeydi. 

Daha sonra yine AST'ta yöneticilik ve oyunculuk yaptı. Diğer yöneticilerle görüş ayrılığına düştüğü için ayrıldı ve Halk Tiyatrosuhu! kurdu. Dört yıl boyunca kentten, kente, köyden köye dolaştı Anadolu'yu. 
Türlü zorluklara, tehditlere göğüs gererek arkadaşlarıyla birlikte devrimci düşünceleri, tiyatroyu götürmeye çalıştı halka. 

1975 yılında Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Endişe filminin baş oyunculuğunu yaptı. Bu filmdeki başarısıyla Antalya 


anat edebiyat "Cinem-Action” dergisinin 


"Üçüncü Sinema” konulu anketi 


broşür halinde yayınlandı 


Ankette gazetemiz yazarı Nezih Coş'un 


yanıtı da yer aldı 


Fransa'da geçen yıl yayınlan-. 
maya başlayan "Cinem Action” dergisinin, kasım ayında Kartaca Film Festivalinde tartışılmak amacıyla düzenlemiş olduğu "Üçüncü Sinema" konulu bir uluslararası anketin yanıtları broşür halinde yayınlandı. 

Fransız sinema yazarı Guy Hennebelle ve Arjantinli sinemacı Fernando Solanas tarafından hazırlanan anket, 1968'de "Kızgın Fırınlar Saati" 


(La Hora de los Hornos) adlı 4,5 saatlik siyasal filmi yapan Arjantinli sinemacılar Fernando Solanas ve Octavio Getino'nun "Bir Üçüncü Sinemaya Doğru” başlığını taşıyan manifesto niteliğindeki yazılarının çeşitli ülkelerdeki tepkilerini araştırmayı amaçlıyordu. Solanas-Getino ikilisi bu yazılarında burjuva sinemasının yaydığı ideolojiye ve anlatım kalıplarına karşı çıkıyor "eylem sineması", "sinema-gerilla" adını verdikleri bir yeni sinema anlayışını savunuyorlardı. Hollywood sinemasıyla örneklenen burjuva sinema anlayışmı''Birinci Sinema”, orta sınıfların ve küçük burjuvazinin dünya görüşünü yansıtan ve “Yönetmen Sineması" adıyla da nitelenen çalışmaları “İkinci Sinema", emperyalizme bağımlı ülkelerde daha çok görülen ve milli bağımazlık temasını işleyen, ulusal, demokratik ve halkçı içerikte sinemayı da "Üçüncü Sinema" olarak niteliyorlardı. 
Ortaya atılan bu kavramlar uzun süre devrimci sinema çevrelerinde tartışılmıştı. 

Cinem-Action dergisinin: anketin- 


de şu sorular sorulmuştu: 1) "Kızgın Fırınlar Saati” filminin ülkenizdeki etkisi ne oldu? Alternatif bir dağıtım düzeninin oluşturulmasın- dan sinemasal düzeye kadar bu etkiler nelerdir? 2) "Bir Üçüncü Sinemaya Doğru" manifestosunun ülkenizde vedilimizdekilerineoldu? Tartışmalara, eleştirilere yol açtı mı? 
3) Bugün bu manifesto hakkında kişisel olarak ne düşünüyorsunuz? 

Yayınlanan broşürde Şili'den, Brezilya'dan Batr Almanya'ya ve Arap ülkelerine kadar çeşitli ülkelerden gönderilmiş 10 yanıt yer alıyor. Yanıtlarda Solanas ve Getino' nun görüşleri genellikle ilgiye değer bulunuyor.Bazı yanıtlar bu görüşlerin pratikte uygulanamayacağını. 1, bazıları özellikle eleştiri alanında yeni anlayışlar getirdiğini, bazıları da bunları yeni bir sinema anlayışı geliştirmede düşünülmesi gereken görüşler olarak değerlendiriyorlar. 

Arkadaşımız Nezih Coş da anke- te verdiği yanıtında, savunulan anlayışlara katılmakla birlikte ortaya atılan kavramların yeterli açıklık taşınmadığını, "Holywood sineması" ya da "Yönetmen sineması" anlayışıyla emperyalizme karşı temaların zaman zaman çelişmediğini belirtiyor. Böylesi bir ayrımlamadan çok Üçüncü Dünya ülkeleri sineması üzerinde durmak gerektiğini vurguluyor. 

Broşürde Solanas'ın Birinci-İkin- 
.ci-Üçüncü sinema ayrımı konusundaki yanlış anlamalara karşı Cinem Action dergisinin 1. sayısında yaptığı açıklamalara da yer veriliyor. 


Antalya Şenliğine katılacak filmlerin başvurma tarihleri belli oldu 


16. Antalya Uluslararası Sanat Şenliği çerçevesinde düzenlenen ulu sal ve Uluslararası Altın Portakal Film Yarışmalarına katılacak filmlerin son teslim tarihleri belirlendi. 

1-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yarışmalardan Ulusal Film Yarışmasına katılacak yerli filmler en geç 18 Ağustos günü Antalya Belediye Şenlik Müdürlüğüne teslim edilebilecekler. 

Uluslararası yarışmaya katılacak yabancı filmler de, 1 Ağustos'a kadar bulundukları ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri aracılığıyla Antalya- ya gönderilebilecekler. Ulusal Film 
Yarışmasına katılacak filmlerin 35 
mm'lik, Uluslararası Film Yarışmasına katılacak filmlerin de 16 yada 


35 mm lik olması gerekiyor. 

Uluslararas Film Yarışmasında Türkiye'yi Ulusal Altın Portakal Yarışmasında birinci seçilecek Türk filmi temsil edecek Yarışmalarda ilk üç dereceye giren filmlere altın, gümüş ve bronz portakal ödüllerinin yanısıra Kültür Bakanlığınca para ödülü de verilecek. 

Ulusal Altın Portakal Film Yarışmasında ayrıca, en başarılı yönetmen, kadın ve erkek oyuncu, görüntü yönetmeni, senaryo yazarı, müzik yönetmeni, ses ve ışık ekibi ile yardımcı kadın ve erkek oyunculara da altın portakal ödülü verilecek. 

Yarışmalarda derece alan filmler Antalya'daki çeşitli salonlarda ücretsiz olarak halka gösterilecek. 
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Yabancı Sporcu Yasağı kararı devam edecek 


© 3530 Sayılı BTGM Yasasının değiştirilmesi için çalışmalar 


yapılacak 


ANKARA (AA) 

Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen, yabancı sporcu konusundaki Merkez Danışma Kurulunun sporcu lisans yönetmeliğindeki yasak kararının kesin olarak uygulanacağını ve 1979-1980 mevsiminde Türkiye'deki tüm spor dallarında yabancı sporcuya izin verilmeyeceğini söyledi. 

Ergun Aymergen son günlerde yabancı sporcu konusunun özellikle futbolda güncellik kazanması üzerine yaptığı açıklamada, bu konunun artık deşilmemesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: 

"Yabancı sporcuların Türkiye'de kalmalarını yasaklayan Merkez Danışma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak. yürürlüğe girdi. 
Kararda, Türkiye'deki tüm spor dallarında yapılan amatör ve profesyonel resmi yarışmalar için yabancı sporculara lisans verilmeyeceği . 
kesin olarak belirtildi, daha önce verilen lisansların ise vize edilmeyeceği açıklandı. 

Bu konudaki kararda kesin hükümler bulunmasına karşın yabancı sporcu yasağının kaldı- 


Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Aymergen 


rılacağı veya bazı dallar- da gözden geçirilmesi gerektiği yolundaki yorum ve önerileri hiç değilse bu mevsim için uygun görmüyorum. Zaman zaman verdiğim demeçlerde de belirttiğim gibi yönetmelik hükümleri uygulanacak ve tüm spor dallarında yabancı sporcuya izin verilmeyecektir." 

AYMERGEN, 3530 
SAYILI BTGM 
YASASINI ELEŞTİRDİ 

Öte yandan Aymergen 
3530 sayılı BTGM (Be- 


den o Terbiyesi Gene! 
Müdürlüğü) Yasasının çağdaş spor anlayışına uygun bir düzeyde gerçekleştirilmesi o amacıyhazırlanacak "Spor Yasa Tasarısı" ile ilgili çalışmalara başlandığını söyledi. 


Ergun Aymergen spor kesimlerindeki bilim adamlarından oluşan bir kurul tarafından özenle hazırlanacak tasarının gelecek yasa dönemine kadar yetiştirileceğini bildirdi. 


100 metre kelebekte 
Mısra Tutanç 2.10.19 ile Türkiye rekoru kırdı 


ANKARA 
Türkiye Ferdi ve Kulüplerarası 'Yüzme yarışları 19 Mayıs Yüzme Havwuzunda yapılıyor. Galatasaray'dan Mısra Tutanç 
100 metrede 1.10.19" 
luk bir derece yaparak gençler ve büyükler kategorisinde Türkiye rekoru- nun sahibi oldu. 


Şampiyonun ilk gününde elde edilen sonuçlar şöyle: 


100 m. Serbest Kızlar: 


Mısra Tutanç (GS) 1.05. 
98 

100 m. Serbest Erkekler: Ahmet Nakkaş (İYİ) 57.65. 

200 m. Kurbağalama 
Kızlar: Elif ünsal (GS) 2.59.61 

200 mKurbağalama 
Erkekler: Hakan Atay 2. 
4211 .. 

100 m. Kelebek Erkekler: Erkan Topyürek (Ad.T.D) 1.06.0 

Müsabakalar bugün de devam edecek. 


Mısra Tutanç 100 m. Kelebekteki derecesiyle hem gençler hem de büyükler rekorunun sahibi oldu. 


Nişantaşlar Spor Kulübü, İstanbul Amatör kümede oynamak istiyor izzet sefa 


önce 


Faturalar, yine seyircilere ödetilecek 


Beşiktaş, transferlere Don-Kişot gibi dalması ve milyonlarca lira harcamasıyla dikkatleri üzeri ne çekmişti. Bu yıl Beşiktaş'ın böylesine şevke gelmesini sanıyoruz birçok kişi "haydi hayırlısı bakalım altından ne çıkacak"' diye değerlendir- di. Henüz altından ne çıktı,dört dörtlük belli degil ama Beşiktaş ikili bir manevranın uygulamasına geçti bile. 

Sözde masum bir şekilde taraftarlarına 12 
yıldır özlemini çektikleri şampiyonluğu tattırmak için bu kadar çok harcama yapıyorlarmış. Ayrıca transferlere devam edebilmek için daha çok para gerekliymiş. 

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özay önceki gün yaptığı basın toplantısında taraftarları arasında bir yardım kampanyası açtıklarını ve 15 milyon liraya yakın yardım bek lediklerini açıkladı. Bakın Özay yardım kampanyası ile ilgili olarak neler söylüyor: 

“Beşiktaş kulübü olarak 1979-1980 sezonunda yepyeni bir kadro oluşturarak taraftarlarımızın 12 yıldan bu yana özlemini çektikleri hedefe ulaşmak arzusundayız. Futbol takımımızın aksayan yerleri Türkiye'nin gözde futbolcuları transfer edilerek doldurulmuştur. 
Ancak ortada büyük bir gerçek vardır. Beşiktaş takımı en kötü gününde bile eski bulunmayan taraftarlarını yanında bulmaktadır. Kara kartallara gönül veren binlerce taraftar tribünlerde milyonlarca taraftar yurdun dört köşesinde ve yurt dışında bıkmadan usanmadan eski parlak günleri beklemektedirler. Taraftarlarımıza sesleniyoruz. Sizler istediniz, bizler yapmaya çalıştık. Ama Beşiktaş olarak daha işimiz bitmedi Hedefe el birliği ile ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımıza inanıyoruz ki, büyük kulüplerin yaptığı gibi Şampiyonluk Meşalesini Ateşle kampanyasının yanında yer alacaktırlar." 

Kısacası Özay, seyircilere "haydin bakalım, faturaları ödemeye hazırlanın" diyor. Ve şampiyonluk Meşalesini Ateşle kampanyası için çağrı yapıyor. Bu kampanyanın adı Şampiyonluk Meşalesini Ateşle değil de, olsa olsa "Soygun Kampanyasını Ateşle" olur herhalde. 

Öte yandan basın toplantısında iyi bir mizansen daha sergilendi doğrusu. Basın mensuplarının önünde Nadir Berberoğlu adlı bir tüccar 


10 bin liralık bir bağışta bulundu. Federasyon, 


“Transfere milyonlar harcamışsınız ama bunu göstermiyorsunuz" diye sorduğunda cevap ar- 


tık hazır bile. "Bunları bize taraftarlarımız verdi. 


İnanmıyorsanız basın toplantımızla ilgili haberi inceleyin" 

Bilindiği gibi Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık, bir süre önce kulüplerin bütçelerini kendisine bildirmelerini ve transfer rakamlarını bütçelerinde göstermelerini istemişti. Ayrıca bütçelerde gösterilmeyen milyonları da “yardım ve hibe" olarak kendisine sunmaya çalışmamalarını belirtmişti. 

Kısaca toparlarsak Beşiktaş yardım kampanyasını açarak bir taşla iki kuş vuruyor. Birincisi yaptığı harcamaların bedelini seyircilerin sırtından çıkarıyor. İkincisi de federasyona yaptığı harcamalar için şimdiden cevap hazırlıyor. 


. 800 metrede yeni 


A 


©— 


dünyarekoru 1.42.33 


Festivalinde Altın Portakal, San Remo'da 


“En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Bu, Erkan Yücel'in sinemadaki ilk deneyiydi ve yurtdışında "En İyi Oyuncu" ödülü alan tek sanatçımız oluyordu. Ve nedense o zaman Yücel'in bu başarısı bizim basınımızda gerekli yankıyı bulmadı.Cumhuriyet gazetesi bir tek satırla değinmeyi yeterli buldu bu "sıradan" olaya... 

Erkan Yücel meddahta bir türkü söylüyor. 
"Yanıp tutuşanlardan nice aydınlık doğar." 
Yücel de devrimci bir sanat, güzel bir tiyatro ve halk için yanıp tutuşan bir sanatçımızdır. 
Onun sanatı ve mücadelesi bunun en açık kanıtıdır. Ama onun yanışı bir pervaneninki gibi umarsız değil, her gin daha: güçlenen, daha çok ışık saçan halkın mücadelesinin bir parçasıdır. 

Onca ünlünün arasında zaman zaman gazetelerde adı bile unutulan "sıradan" bir meddahaiki sütun ayırmakla densizlik etmedik sanırım. 


Uluslararası 7. İstanbul Festivalinde bugün 


Budapeşte Filarmoni Orkestrası 


K.Yurtsever ikinci filmini Almanya’ da çekiyor 


"Fıratın Cinleri" adlı ilk uzun filmiyle ilgi uyandıran ve geçen yılki Antalya Ulusal Film Yarışmasında üçüncülük ödülünü alan genç yönetmen Korhan Yurtsever, ikinci uzun filminin çekimini Almanya' nın Berlin ve Duisburg kentlerinde sürdürüyor. 


"Kara Kafa" adını taşıyan film, Türkiye'den ekonomik nedenlerle Almanya'ya çalışmaya giden köylü kökenli bir ailenin karşılaştığı çalışma koşullarını ve sömürüyü dile getirmeye çalışıyor. Filmde kadın kahramanın, kocasına göre daha mücadeleci bir kişilik olarak çizildiği belirtiliyor. Yapıtın Almanya'da ya- 


bancı işçiler üzerindeki ırkçı tutumları da sergilemeye çalıştığı bildiriliyor. 

Konusu çeşitli kaynaklardan ve yerinde gözlemlerden yararlanılarak hazırlanan filmin senaryosu Bülent Oran tarafından yazılmakta. Başrollerde: Savaş Yurttaş, Betül Aşçıoğlu ve Macit Flordin oynuyorlar. 
Filmin Türkiye'de, Göreme ve Ürgüp yöresindeki sahneleri Muzaffer Turan tarafından çekildi. Almanya' daki bölümler ise bir Alman kameraman tarafından görüntüleniyor. 
Filmin müziklerini, şu anda Avrupa' da bulunan iki müzik sanatçısı Zülfü Livaneli ve Timur Selçuk'un ortaklaşa hazırlaması düşünülüyor. 


BUDAPESTE FİLARMONI ORKESTRASININ 


KONSERİ 


Yer: Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon. Saat 19.00. Fiyatlar: 200, 150, 100, 50 lira. Budapeşte 


Filarmoni Orkestrası, Korodi yönetiminde Bülent Tarcan, Lalo ve Beethoven'den eserler seslendirecek. 


AKBANK ÇOCUK TIYATROSUNUN OYUNU 


"Bizim Masallarımız" Yazan ve sahneye koyan: Erol Günaydın. Yer: Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu. Saat: 11.00. Fiyatlar: 50,25 lira. 


MOİSEYEV DANS TOPLULUĞU 


Yer: Açık Hava Tiyatrosu. Saat: 21.30. Fiyatlar: 200, 100.75,50 lira.. 

1937 yılında kurulmuş olan Moiseyev Dans Topluluğu, Sovyetler Birliği'nde konulu folklorik dans türünde verdiği ağırlık ile biliniyor Topluluk, Sovyet halk danslarının yanısıra Çek, Slovak, Macar, Meksika ve Küba halk danslarından da örnekler sunuyor. 


STANBUL ÇOCUK ORKESTRA VE KOROSU 


Şet: Serdar Öztürk. Yer: Yedikule Surları. Saat: 17.00. Ücretsiz. 


Nişantaşlar Takımı yöneticileriyle. 


Amatör ruhlu sporcuların, halkın 


da desteğini alarak -1972'de Kağıthane'de kurdukları Nişantaşlar Spor Kulübü İstanbul Amatör Kümede oynamak istiyor. 

Türkiye'de çalışma olanağı bula- 


madığı için Almanya'ya giderek 
8600 Bamberg Boks Kulübünde çalışmalarını devam ettiren Rıza Meral'in de katıldığı Nişantaşlar Spor Kulübünü:: İstanbul Amatör Kümeye katma çalışmaları önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde başlayarak devam edecek, 

Nişantaşlar halkının ve sporcularının desteğini alarak İstanbul Amatör Kümede yer almak isteyen Nişantaşlar, Spor Kulübü Başkanı M. Ali Keskin, üyeler Yaşar Topaloğlu, Ahmet Atay, Cemal Korkmaz ve Mehmet Şahin. Kulüplerinin neden Amatör Kümede oynamasını . istediklerini şöyle açıklıyorlar: "Mahalle halkımızın ve -sporcularımızın fedakarca bağışlarıyla: kurduğumuz kulübümüz 
7 yıldır kendi gücüyle çalışmalarını 
devam ettirdi. İstanbul ve komşu illerde dostluk temelinde birçok karşılaşma yaptık , tecrübemiz arttı. 
Sporcu arkadaşlarımıza güveniyoruz Amatör Kümede dostluk ve başarı örneği göstereceklerine inanıyoruz. 
Maddi olanaklarımız sınırlı olduğu için, başarımzda sınırlı olmaktadır. 


Amatör Kümeye katılırsak, Beden Terbiyesi Bölge Müdünlüğünün malzeme yardımından ve sahalarından yararlanabileceğiz. Bu sayede başarımız daha da artacaktır. Bu isteklerimiz sadece amatör ruhla spor yapmak ve futbolumuza katkıda bulunmak içindir.” 

Amatör olma isteklerinin karşısında bir takım engeller bulunduğunu belirterek şöyle devam ettiler. "Aldığımız başarılar karşısındaki bu haklı isteğimizin (o önünde, bir muhtarlığa bir amatör kulüp yasası ayak bağı olmaktadır. Mahallemiz Nişantaşlar Kağıthane Muhtarlığına bağlı olduğu için amatörlük hakkı yoktur. Fakat yüz bine yakın nüfusu olan Kağıthane'de bir muhtarlık olması gariptir. 
Aslında daha evvel mahallemiz ayrı bir muhtarlık olacaktı, bazı siyasi çevreler delege sayısının bölünüp kendi aleyhlerine dönüşeceği endişe- 


.siyle bu durumu engellediler . Fakat 


biz mahalle halkıyla birleşip ayrı bir muhtarlık ve amatörlük hakkı için mücadele edeceğiz." 

Tüm sporcular ve yöneticiler, “Amatör kümede oynayıp birtakım yardım alırsak, A-B takımının yanında şu anda kurma çalışmalarını yaptığımız "Futbol Okulu'nu kurarak futbolumuza daha da katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." 


OSLO (AA) 


İngiliz Atlet Sebastien Coe, 800 metreyi 1.42. 
33'te koşarak Dünya Re- 


koru kırdı. Eski rekor 1.43.4 ile 1977'den bu yana Kübalı atlet Alberto Juantorena'nın elinde bulunuyordu 


Masa Tenisi Milli Takımları Bolu” da kampa alındı 


BOLU (THA) 


Masa Tenisi Federasyonu tarafından açılan Masa Tenisi A. Genç ve Yıldızlar Milli Takımlar kampı önceki gün Bolu' 
da başladı. 


Mili Takımlar İtal ya'da yapılacak olan açık turnuva için kampa alındılar. 19 ‘Temmuzda sona erecek olan Kampa, şu sporcular çağırıldı. 


TAKIM: Ankara Mogan'dan Oktay. İstanbul 


GENÇ TAKIM: Beyoğluspor'dan Fani, Ankara Şekerspor'dan İ. 
Hakkı, Ankara Mogan' 
dan Aydın, Kocaeli DMO' dan Umut, Balıkesir Karasi'den Seda ve Ankara Mogan 'dan Sibel, 

YILDIZLAR: F. Bahçe'den Gürkan, Ayvalık" tan Turgay, İstanbul İETT'den Can ve Ferhat, Ankara MTA'dan İbrahim, Bolu Köroğluspor- dan Bahattin, Ağrı Amatör Atletizmden Bulut, Konya Etbalık'tan Sel- 


Eczacıbaşı'ndan 
Mahir. Ömer. 
den Heysam, Eskişehir Bentspor'dan Kadriye ve Vildan. 


Sedat, da, 
F.Bahçe' 
mento'dan 
Kütahya 
Tunay bulunuyor 


Aydan 


İLAN 
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINA SINAVLA MEMUR ALINACAKTIR 


1 — Defterdarlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere Lise Mezunu Bayanlar ve Baylar arasında seçme sınavı ile memur alınacaktır. Adayların 18 yaşını bitirmiş 35 yaşını geçmemiş olması, erkek adayların, “ askerliklerini yapmış olması şarttır. 

2 —Sınav için müracaat 13.7.1979 Günü Akşamına kadardır. 

3 —Sınav günü 16.7.1979 günüdür. 

4—Sınava girecek adaylar verilecek giriş kartlarında imtihan saatleri ayrıca belirtilecektir. 

5 — Yazılı Sınavı kazananlar ayrıca sözlü sınava alınacaktır. 

6 — Adayların Defterdarlık Sicil Bürosu Şefliğine (Cağaloğlu) şahsen baş vuruları rica olunur. 

(Basın: 17597-665) 


Konya Demirspor" 
dan Benlin, Balıkesir Çi- 


Çinispor'dan 


bil 


(Baştarafı 1. Sayfada) partisine soktuğunu iddia ettiği MİT ajanı Ergin Örgügören'in 9 Ağustos 
1977 tarihinde MHP'ye 
girdiğini açıkladı. 


Türkeş dün partisinin İstanbul İl Merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, MHP'nin meşru bir zeminde olduğunu iddia ederek, "Esasen kışkırtıcı bir ajanla ilgili olarak ortaya çıkan gerçekler de MHP'nin meşruiyet dışına çekilmek istendiğini ( ispatlamakladır. Gençlerin kanunsuz hareketlere sürüklenmesi, cinayetler işlemesi, MHP' nin faşist olarak göste- 


rilmesi için hükümet bazı ajanları parlimizin içine sokuyor" dedi. 


Anayasaya saygılı ol | 


duklarını da öne süren Türkeş,tespit ettikleri ve henüz isimlerini açıkla 


madıkları başka kışkırtıcı ajanların da partilerinde bulunduğunu söyledi. 


Konuşması o boyunca Ecevit'e ve hükümete çatan Alpaslan Türkeş, ellerindeki belgeleri soruş turma yapılması için hükümete verip verme ceklerini soran bir gazeteciye, "Bunları hükümetin düzenlediği kanısındayız. Tahkikatın sağlıklı yürülüleceğine inanmıyoruz"' dedi 


Kamboçya ile... 


(Baştarafı 1, Sayfada) toplantıya Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'dan 22 ülkeyi temsilen 
60 kadar Kamboçya le 
Dostluk Dernekleri yet kilileri, yazar ve gazeteciler çeşitli parti örgüt- ve temsilcileri katıldılar. 

Toplantıda Demokratik Kamboçya, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Thi ounn Prasith, Demokratik Kamboçya'nın Avrupa'daki temsilcisi Nghet Chhopininto tarafından temsil ediliyordu. 


Ünlü İsveçli yazar Jan Myrdal ve Amerikan The Call gazetesinin Kamboçya'yı ziyaret etmiş olan Yazı İşleri Müdürü Dan Burstein'in yönettiği toplantıya çağrılı olarak Frankfurt Büromuzdan Yıldırım Dağyeli ve Paris muhabirimiz Gürler Akdora katıldılar. 

Toplantının birinci gününde yapılacak olan Kamboçya Konferansı' 
nın önemi ve kapsamı gürüşüldü. Konferansa 
Prens Sihunuk'un ayrıca uluslararası ün yapmış kişilerin ve Demokratik Kamboçya da bulunmuş yazar, gazeteci ve siyaset adamlarının (o çağrılması öngörüldü. 

1978 yazında Demokratik Kamboçya'yı ziyaret eden ve Kamboçya halkının önderi Pol Pot ile görüşen gazetemiz 


Yazı işleri Müdürü Mehmet Ataberk de konuşma yapmak üzere konferansa çağrılacak. 

İkinci günkü oturum- da bir konuşma yapan Büyükelçi Thiounn sith, toplantıya katılarlara Kamboçya'nın zor gününde yardım elini uzattıkları için teşekkür etti. Prasith, "Bölgemizde barışın korunmasına sizin dayanışmanız katkıda bulunacaktır" dedi ves“ülkedeki gelişmeler üzerine bilgi verdi. Prasith, Başbakan Pol Pot' un kaçtığı şeklindeki iddiaları reddederek, Pol Pot'un Vietnam işgaline karşı verilen gerilla mücadelesinin başında olduğunu yineledi. 

Daha sonra da Jan Mvrdal'ın Demokratik Kamboçya'da çektiği bir renkli film gösterildi. 
Film ABD, Rusya ve Vietnam'ın Kamboçya'da milyonlarca insanın öldürüldüğü yolundaki yalanlarına cevap veriyor ve çeşitli sınıf ve tabakalar- dan birçok insanla yapılan röportajları içeriyor. 

İkinci günkü toplantıda Uluslararası Kamboçya İle Dayanışma Konferansının 15 Ekim-15 Kasım arasındaki bir tarihte Stokholm'de yapılmasına karar verildi. Bu konferansı başka ülkelerde yapılan konferanslar izleyecek. 


BUGÜN 


16.00— WIMBLEDON 


TENIS TURNUVASI: 


Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvasının tek erkekler finali naklen yayınlanacak, 


17.00— HABERLER 
17.05- OYUN TRENİ 


17.45— FLİPPER (Hayalet Gemi) 

18.15— BELGESEL (Yaşlılar): Çin'de yaşlıların durumunu ve onlar için neler yapılabileceğini konu edinen belgeselde, ülkede bu konuda başlatılan çalışmalar ve çeşitli röportaj- 


lar sergileniyor. 


19.00— UZAY YOLU: (Mudd'un Kadınları) 


20.00— MUPPET SHOW 
20.30— HABERLER 


21.15— ŞIPSEVDİ (3. bölüm) 


22.00— YURDUN SESİ: 23.00— BARETTA 
23.50— HABERLER 


TRT 1- 


05.00 Açılış, program ve g Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar 

ve oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

07.30 HABERLER 

10.01 Arkası Yarın 

10.21 Oyun Havaları 

10.30 Hafta Sonu 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

15.40 Şarkılar 

16 40 Tangolar 

17.02 Dilek Kutusu 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçidi 

09.40 Atatürk Yolunda 

09.55 Türküler 

10.01 Türk Halk Müziği 

11,00 Türkiye Tarihi 

11.25 Türküler 

12.15 Kadınlar Topluluğu 

12.45 Türküler 

13.00 HABERLER 

13,15 Çeşitli Klasik Müzik 

13,30 Halk Ozanları Bölge Sanatçıları 

14,00 Türk Dil Kurumu 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 
09,00 Türkce Haberler 09.03 Merhaba 
10.00 Müzik Stadyosu 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtikleriniz 


13.00 Müzik Köşesi 
13.45 Müzik Bahcesinden 


Aydınlık 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazı 


Sahibi: BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. adına 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


19.00 HABERLER 

20.15 Çocuklarımız ve Biz 

20.35 Fasıl 

21.17 Şarkılar 

22.00 Kısa Haberler 

22.30 Beraber ve Solo Sarkılar 


23.00 HABERLER 

23.10 Cumarteşlden Pazara 

00.55 Günün haberlerin- den haberle” 

01.00 Program v6 kapanış 

01.00 Gece Yarısı 


Öykü Ödülleri 
14.20 Şarkilar 
16.20 Arkası Yarın 
17.00 Şarkılar 
18.00 Okulda Müzik 
18.45 Türküler 
19.00 HABERLER 
20.30 Haftanın Ölkesi 21.30 Erkekler Faslı 22.30 Hafif Müzik 
2330 HABERLER 
23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları 


23.55 Program ve Kapanış 


14.30 Klasik Türk Müziği 15.00 Günün Konseri 
16.00 Anıların Müziği 17.00 Türkce Haberler 17.03 İngilizce Haberler" 18.00 Gençler İçin 
19.00 Plak Dolabından 20,00 Dünden Bugünden 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program kapanış 


FERİT İLSEVER işleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Örgügören... ——— — — 


Türkeş başka bi: soru üzerine, hükümet tarafından MİT ajanı olarak partisine sokulduğunu söylediği Ergin Örgügören' in 9 Ağustos 1977'de MHP'ye girdiğini ve fahri sekreterlik yaptığını söyledi. 


Oysa, hükümetin bu tarihten daha sonra kurulmuş olması, "ajan" 
m MHP'ye hükümet tarsfından sokulduğu iddiasının yalan olduğunu ortaya koyan bir durum olarak değerlendiriliyor. 


İSTANBUL 
CUMHURİYET 
SAVCILIĞI MHP 
YÖNETİCİSİ 
ÖRGÜGÖREN 
HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇTI 


İstanbul . Cumhuriyet Savcılığı bir gazetede yer alan MHP Beşiktaş İlçe yöneticilerinden birinin bazı eylemlere karıştığı yolundaki haberi ihbar kabul ederek savcılık araştırması açtı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre savcılık, Ergin Örgügören adındaki MHP Beşiktaş İlçe yöneticisinin çeşitli suçlar işlediği ve eylemlere karıştığı yolundaki haber üzerine bu kişinin yasa dışı eylemlerde bulunup bulunmadığını inceliyor. Savcılık sözkonusu kişinin işlediği suç ve eylemler varsa bunların hangi il sınırları içinde işlendiğini de belirlemeye çalışıyor. 

Öte yandan Ankara savcı (o yardımcılarından Vahdi Göğüş, bir MHP yöneticisinin MİT ajanı olduğu yolundaki iddialarla ilgili incelemelere başlandığını söyledi. 

Göğüş, THA'ya verdiği demecinde, MHP hak-| kında henüz soruşturma açılmadığını, sadece id- 


diaların incelenmekte olduğunu, o soruştuma açılmasına (o incelemter 


sonucu karar verilebileceğini bildirdi. 


Askeri Savcı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Doğan özü Milliyetçi öğrencilere acımasız davranmak ve işkence yaptırmakla suçlamıştı. 

Cumhuriyet Savcı Yar. 
dımcısı Doğan Öz'ü öldür. 
mekten yargılanan İbrahim Çiftçi davasının 2 
Temmuzda yapılan duruş. 
masında, Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcısı, Bnb. 
Muammer Aksüt, Doğan Öz'ün Levent Özyörük adındaki öğrencinin katillerini tespit amaciyla Sivas, Tokat, Site Öğrenci Yurtlannı ve Ticaret ve Turizm Yüksek Okullarını arattığını, bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin Doğar Öz'ün 'maksatlı ve kasıtlı bir tertip içinde olduğunu, sağ görüşe mensup öğrencilere kaba ve acımasız tavır takındığını, zulüm ve işkence yaptırdığını" Millet Meclisinde basın ve TRT yayınlarında ifade ettiklerini belirtti. Askeri Savcı katillerin, "kendi görüşlerine karşıt görüşlü olduğu yargısına vardıkları için Doğan Öz'ü katlettiklerini açıkladı. 

Esasla ilgili mütalaasın- da Askeri Savcı "sanık İbrahim Çiftçi'nin gerçek anlamda maddi çıkar uğruna adam öldüren kiralık katil olmadığı, Doğan Öz ile en ufak bir ilişkisi ve şahsi husumeti bulunmadığı (...) o gü- 


ne kadar tanımadığı, ismini bilmediği, nerede oturduğunu a- 


raştırmadığı ve hiç görmediği Savcı Doğan Öz'ü olay esnasında Hüseyin Demirel tarafından gösterilmesi üzerine yanına gidip hamil olduğu silahla 
can alacak noktalarına 7 
el ateş etmek suretiyle öldürmesini basite etmek suretiyle adi bir adam öldürme şeklinde tevsife hukuken imkan bulunmadığı (...) sanığın fiilinin gerçek anlam. 
da bir katliam niteliği taşıdığı (. . .Ygerçekleşen katliamın demokratik hukuk devletine yapılmış doğrudan doğruya devletin kişiliğine matuf saldırı niteliğinde bulun“ duğu" yer alıyor. 

Askeri Saver mütalaasında sanığın eylemine uyan TCK'nun 149/2 maddesiyle cezalandınlmasını istedi. 

149/2 "hükümet aleyhine silahla isyan ve halkı birbiri aleyhine mukateleye (Katliama) teşvik suçunu kapsıyor. 
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lerce kanıt var. 


fından yenilmesinden 


ları mekti. 


tan morali 


aşısı 


Ancak hesapları girdi. Temmuzun lecek. MHP'nin 


türlü çılgınlığı göze 


kışkırtmalarla 


örgütlerle ilişkisi lumu. Türkeş'in bu bunu 


rine baskı 


bölümüdür. 
var. Halkı 


nede komik duruma 


caklardır. 


domates ve yumurta yağmuruna tuta- 


MHP sanık sandalyesinden | kurtulamayacak 


MHP her geçen gün biraz daha 'sıkışıyor. 
dedikleri, piyes provası yapıyor dedikkatiller birbiri ardına yakalanıyor. Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanıyor ve onlarca yıl hüküm giyiyor. MHP ile hiçbir ilişkisi yoktur diye ilan ettikleri katiller bağıra bağıra MHP'li vıduklarını, MHP tarafından suça azmettirildiklerini açıklıyorlar. K.Maraş davasında İl başkanları hesap veriyor. Ayağı Türkiye toprağına basan, Türkiye'nin çıkarlarını savunan bütün güçlerde ve kamuoyunda bu cinayet şebekelerine karşı tepki yükseliyor. 
MHP'nin Anayasa Mahkemesinde hesap vermek üzere sanık sandalyesine oturtulması için bin- 


MHP batağa gittikçe, 12 Mart'ın halk tara- 


güç kaybeden, devletle ilişkisi kesilen karanlık güçler de cılız seslerini yükseltebilme telaşı içine düştüler. Amaçları kendilerine göre bu uygun gördükleri ortamda çok uzakta oldukiktidar mücadelesinden bir pay kapabil- 

Parlamentoda hükümeti için bütün güçlerini ortaya koydular. MHP, militanlarına "korkmayın bu iktidar düşecek. 
Milliyetçiler iktidara gelecek. Sizin yerinize komünistler yargılanacak" derken, bir tarafbozulmuş militanlarına cesaret yapmaya çalışıyor, bir taraftan gönüllerinde yatan aslanı açığa vuruyorlardı. 

tutmadı. 
ikinci davasının ikinci ve esaslı raundu gündeme geetrafındaki dıkça daralıyor. Çemberi yarabilmek için her 


MHP, bu defa iki yüzü keskin kılıca sarıldı. 
İşi, Ecevit'in görevlendirdiği MİT ajanlarının MHP'yi lediğini"' söylemeye kadar vardırdı. 

MHP'nin MİT, Kontrgerilla öteden beri herkesin ma- 


açıklamak değil, düzmece bir yaratıp çemberi yarmaktır. 
yaparak zor ye yardım elini uzatmasını istemektir. 

Manisa olayları, MHP Genel Merkezine atılan bombalar yalnızca MHP'nin bilen MİT ajanları hikayeleri bu oyunun bir Yalnız MHP'nin maya çabalayan güçlerin unuttuğu bir şey hiç hesaba katmıyorlar. 
oyunun sonunu onlar belirleyecek ve sah- 


Bu sonucu değiştirmeye kimse- in gücü yetmeyecektir. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


sonra her geçen gün 


devirebilmek 


Meclis tatile yarısında K.Maraş 


çember daral- 


alabileceğini gösteren 


“kötü yola sürük- 


gibi gerici son saldırıdan amacı ilişki güçle- 
MHP' 


Devlet durumdaki içine sıza- ve onu koru- 
Oysa 


düşen oyuncuyu çü- 


(Baştarafı 1. Sayfada) su-UKO) adlı eşkiya çetesinin üzerine gazetemiz sürekli gitti. Bölgede barışın ve birliğin sağlanabilmesi için bu çetenin eylemlerini bir bir günışığına çıkardı. 
Ve son dönemde Apocular bir dağılma içine girdiler; birçok eylemin faili Apocular yakalanırken. gerçekleri goren gençler Apocuların saflarını, ölüm tehditlerine rağmen terketmeye başladılar. Bütün bu gelişmelere rağmen Apocuların çeşitli yörelerde faaliyetlerini düzenleyen ve yöneten çete seflerinin yakalanmadığı görülüyor. Araştırmalarımız sırasında, devlet içindeki bazı karanlık güçler tarafından korunduklarına ilişkin belirtilere rastladığımız bu katilleri halkımızın ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz: ABDULLAH ÖCALAN 

Örgütün kurucusu ve örgüte adını veren kişi. 
Urfa'nın Halfeti İlçesinden Grubu 1974'lerde kurmasına rağmen şiddet eylemlerine 1977'den sonra başladı. Bu dönemde Kontrgerillacılarla ilişkiye geçtiği, kayınpederinin de MİT elemanı olduğu belirtiliyor . Taraftarlarına sürekli şiddet ve cinayet fikrini işliyor, onları seyyar vurucu timler şeklinde gruplandırarak, ağır silahlarla donatıyor. Kendisi «Doğuda pek bulunmuyor, emin yerlerde oturmayı tercih ediyor. Bu sıralarda da ortalarda (o gözükmediği söyleniyor. 

ALİ HAYDAR 

KAYTAN: 

Tunceli'nin Pülümür İlçesinden; Apo'nun sağ kolu, Doğudaki faaliyetlerin başında bulunuyor. Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Urfa ve Elazığ- da örgütün faaliyetlerini yänetivor. Ali Haydar Kaytan'ın bir ara yakalandığı ancak bir ay son- 


Bilecik'te düzenlenen... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Feridun Aynur tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

Bilecik de düzenlenecek olan gecenin hazırlık çalışmaları başından beri Bilecik Valisinin ve Emniyetinin kanunsuz tutum ve engellemeleriyle karşılaşıyordu. Daha önce de gecenin afişlerini asan beş devrimci gözaltına alınmışlar ve gözaltına alınanlardan İsmail Tunç'a Emniyet Müdürü "Senin ne işin var? 
Niye bu işlerle uğraşıyorsun? Niye afiş asıyorsun?" diye baskı yapmıştı. Bilecik Valisi ise Tertip Komitesi üyelerinden Feridun Aynur'u yanına çağırarak, "Ben size burada gece yaptırmavacağım" demişti. 


U-—2 'LERE TEPKİLER 


Amerikan U-2 uçaklarının yurdumuz semalarında uçurulmak istenmesi yurdun her tarafın- da yapılan mitingler, yürüyüşler ve toplantılarla protesto edilirken, çeşitli çevreler de yaptıkları açıklamalarda U-2'ler konusundaki görüşlerini açıklıyorlar. 

MSP Bursa İl Başkanı ve Marmara Gazetesi Genel Yayın Müdürü Osman Yumak konuyla ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, "Rus'un avısından, Amerika'nın dayısından bize hayır gelmez. Amerika ile Rusya silahsızlanma diye bir oyun oynuyorlar. Biz buna karşıyız. Brejnev ve Carter Türkiye üzerinde pazarlığa oturuyorlar. Hükümet de teslimiyet güdüyor. Teslimiyetçiliği bırakıp 45 milyonun Amerika ve Rusya'ya karşı seferber edilmesi gerekir" dedi. 

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Ömer Ateş de U-2'lere karşı çıkarak, "İşçi sınıfı olarak Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyoruz. SALT-2 uyutmacasına ve Ameri- 


IR ya 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kan U-2 uçaklarının semalarımızda uçmasına karşıyız. Madem Rusya' nın denetlenmesi gerekiyor. öyleyse Amerika U- 
2'leri Türk ordusunun emrine versin, biz denetleyelim, ayrıca niye Türkiye seçiliyor. İki süper devlet kendi semalarında 


uçsunlar. Türkiye'nin egemenliği pazarlık konusu yapılamaz" dedi. 


Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Kadir Topuz ise, “Amerika ve Rusya'nın semalarımızda uçmasını istemeyiz" diyerek Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in demecini yürekten desteklediğini belirtti. 

Bursa'da yerel olarak yayınlanan Doğru Hakimiyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Erdoğan 


Binyücel de gazetemize verdiği demeçte, "U- 
2'lerin ve SALT-2'nin 


NATO ile bir ilişkisi yoktur. ABD ve Rusya kendi aralarında bir anlaşma imzalıyorlar" dedi 


Apocu katilleri... 


ra serbest bırakıldığı bildiriliyor. 
— METİN GÜRGÖZE: 


Tunceli'nin Haceri köyünden. Apoculara, TİKKO'dan geçti. Ela-. 
zığ, Tunceli ve Erzincan yöresi sorumlusu. Bu yöredeki cinayet ve saldırı ların düzenleyicisi. 
vadan döndü diye öldü rülen Apocuların idam kararlarının bu kişiden geçtiği belirtiliyor. Birçok olayda zor durumda kalmasına rağmen kolayca kurtuldu. 


MEHMET AKİZ, 
"HÜSEYİN" ve 
EŞKİYA "PİLİNG" 


Apocuların Hilvan'da ki © elebaşıları. a Mehmet Akiz yapıyor. İl çe halkı bu kişinin bütün saldırılarda başı çektiğini ancak serbestçe dolaştığını ve kesinlikle MİT" le ilişkisi olduğunu belir tiyorlar. 

Hüseyin takma adını kullanan ve Tuncelili ya da Batmanlı olduğu be lirtilen şahıs ise Hilvan' daki katillerin en azılı olanı. Hilvan'daki cinayetlerin çoğunu bu kişinin işlediği belirtiliyor. 

Eşkiya Pılıng ise, Hilvan'da Apocuları besleyen Hacı Ezo adlı ağanın oğlu. Adam öldürme suçundan dağa çıkmış, etrafına yine kaçaklardan bir çete toplamış. Yöre halkını eziyor *, köyleri birbirine kışkırtıyor. Apocularla birçok ortak eyleme girdi. 

OSMAN ERGİN, 
VEYSİ GÜZEL VE 
MASUM KORKMAZ: 

Batman'da Apoculann işlediği üç cinayetin failleri, TİKP taraftarı Haluk Mihalioğlu'nu da çarşı ortasında bu kişiler ağır 


yaraladılar. 
Osman Ergin bir ara tutukluydu. o Tutukluy- 


ken, bölgede MİT men- 


Eğitim Enstiti lı olmakla birlikte öğrencilikle hiç bir alakası yok. Karanlık güçlerle çok sıkı ilişkisi olduğu 


belirtiliyor. 
HÜSEYİN ENGİZEK: Kahramanmaraş, Pa- 


zarcık ve Adıyaman'da üç cinayet işleyen Apocuların şefi. Yöredeki Apocuların tümünün yakalanmasına rağmen bu kişi yakalanmadı. Pazarcık'ta Apocularla işbirliği- ya pan Papazlar adlı ağaların akrabası. Sıkıyönetim tarafından aranıyor. Papazların sıkıyönetime gelerek Engizek'in aranmamasını rica ettikleri söyleniyor. 

MÜSLİM ERİKLİ VE 

ALİ ÇETİNER: 

TİKP Gaziantep İl 
Başkanı Zeki Ön'ün katilleri, Müslim Erikli bir gün önce TİKP İl binasının çevresinde dolaşmış ve binayı gözetlemişti. 24- 
25 yaşlarında, ince bıyıklı, kısa saçlı ve esmer. 


"UKO İSTANBUL „n 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
İMZALI MEKTUP 

Eylemlerinin ve şeflerinin açığa çıkması Apo- 


(Bastarafı 1. Sayfada) MHP yöneticilerinin şimdiye kadar milliyetçi denilen cevreler arasında şiddet eylemcilerinin bulunduğunu inkar ettiğini belirterek, . “onları görmemezlikten gelmişlerdir, onları korumuşlardır, sahip çıkmışlardır. Televizyondaki açık oturum- da da MHP sözcüsü sağ- daki herhangi bir terörizm üzerinde durmamıştır. Artık sıkıyönetim mahkemeleri kararlarıyla da bu gerçek kanıtlanmaya başlandı. Son iddiayı münferit bir olay olarak değerlendiriyorum. 
MHP yöneticileri tüm şiddet eylemcileri konusunda açık ve kesin bir tutum almadıkça, bu gibi münferit iddialarla, mevzii. iddialarla kendisini aklamış olamaz" dedi. 

Ecevit, MHP'nin iddiaları konusunda bir gelişme olup olmadığını soran bir gazeteciye; MHP'nin iddialarının gerçekle ilişkisinin bulunmadığını, bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığında sorTuşturmasının açılmış olabileceğini ya da açılmak üzere olduğunu söyledi. 

Bir gazetecinin "Siz MHP'nin içinde bir MİT ajanı bulunduğunu mu yoksa bulunmadığını mı 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söylüyorsunuz”" demesi üzerine, kendisinin MİT müşteşarlığından aldıgı bilgileri aktardığını söyleyen Ecevit, kışkırtıcı ajan kullanmak konusundaki kaygılarına karşı çıkanların şimdi bu konuda duyarlılık içine girdiklerini söyledi, Ecevit "Bunu bir yönüyle olumlu aşama, bir gelişme sayma olanağı da vardır" şeklinde konustu. 

Bir başka soru üzerine de Ecevit: "Demirel dialoğu reddediyor. Ben de kısır çekişmelere girmeyi reddediyorum" dedi. 

Ecevit, U-2'lere ilişkin bir soru üzerine de bu konuda hükümet olarak görüşlerinin açık «.Iduğunu; daha önce de görüşlerini söylemiş olduklarını belirtti. 

*Ecevit açıklamalarında önceki gün yapılar Bakanlar Kurulu toplan tısında görüşülen konularla, eşgüdüm toplantısında ele alınan konulara yer verdi. Partiler ve bazı kuruluşlar için Bakanlar Kurulunda önlemler alın dığını eşgüdüm toplantısında da önlemlerin ele alınarak gözden geçirildiğini söyleyen Ecevit, has sas bölgelerde görev yi pan polislerin de korunacağını açıkladı. 
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cuları telaşlandırdı. Zaten bir süredir, çeşitli yörelerdeki adamlarının yakalanması ve gerçeği gören birçok gencin de saflarını terketmeleri karşi sında Apocular telaşa düştüler. Ne yapacaklarını bilemez durumdalar. 

Son olarak Doğuda Apocuların elebaşılığını yapan 4 kişinin İstanbul a kaçtıkları ve Dev-Sol adlı sahte solcu ve saldırgan grupla işbirliği yap maya çalıştıkları öğrenildi. 

Öte yandan gazetemize "UKO İstanbul Bölge Temsilciliği" imzalı bir mektup gönderildi. Apocuların İstanbul'da hiçbir taraftarı ve faaliyeti olmadığı bilinirken, mektupta kullanılan imza dört elebaşının İstanbul' a geldiğini kuvvetlendiren bir başka belirti. 


Zarfın üzerinde Bah-Çelievler-Merter Sitesi mührü bulunan ve 2 Temmuz tarihini taşıyan söz konusu mektupta, "eğer yayına devam ederseniz, Diyarbakır, Kars ve Gaziantep'ten herhangi bir il başkanınız öldürülecek"' deniliyor. 

Ayın kaçında postaya verildiği okunmayan ancak elimize 5 Temmuzda geçen mektupta, "Umanz bu son uyarı alkınızı başınıza getirir, Aksi taktirde Kürdistan'da size ölüm kusacağız." deni- 


yor, 
METİN GÜRGÖZE 
NAZİMİYE'DE 

Öte yandan Apocuların Elazığ ve Tunceli'de şefliğini yapan Metin Gürgöze'nin Tunceli'nin Nazimiye İlçesi ve köylerinde dolaştığı öğrenildi. Metin Gürgöze geçtiğimiz günlerde Nazimiye ilçesinden Tunceli Merkez İlçeye bağlı Körtan köyüne, yanında silahlı iki kişiyle birlikte gelerek. TİKP yöneticilerini sordu ve “onlarla konu şacaklarımız var" diyerek tekrar Nazimiye ilçesine döndü. 

Tunceli TİKP İl örgütü de bir açıklama yaparak bu olayı doğruladı ve Apocuların 15-16 yaşındaki çocuklara parti binasını ve içeriye girenleri gözetlettirdiklerinibelirt- 


"İ.D APOCULAR 
DİYARBAKIR TİKP İL BİNASINI 
GÖZETLİYOR 

Apocuların Diyarbakır 
İl binasının çevresinde 


keşif yaptıkları öğrenildi. İl binasının tam karşısında bulunan kahve Apocuların üssü durumunda bulunuyor. Apocuların Batman'daki elebaşılarının da Diyarbakır'a geldiği bildiriliyor. 
YAKALARINI 

BIRAKMAYACAĞIZ 

Doğu bölgesinde, kargaşalığın kaynağı olan ve halkın yaka silktiği bu cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız. Yukarda adlarını açıkladığımız, bazı güçler tarafından korunduklarına dair belirttiler bulunan elebaşlarının ve ötekilerinin peşindeyiz. Bu katiller bölge hal kını terörün içine çekme- nin ve yıkıcı faaliyetleri- ne devam etmenin kolay birşey olmadığını göreceklerdir. 

Birlik, barış ve özgürlük için, bütün halkı ve yetkilileri Apocular adlı eşkiya çetesiyle mücadeleye çağırıyoruz. 


rine hizmet eder. 


nur. 


ticidir. 


tecrit eder ve sonuç olarak mücadelenin zafe- 


Bugün geniş kitleler, şu veya bu partiyi des- | teklediği için herhangi bir yurttaşın yolunun kesilip dövülmesini veya pusu kurularak avlanmasını haklı görmüyor. i 

Herhangi bir eylemin "haklı" olduğuna ken- | disini devrimci sanan küçük bir azınlığın inanması yetmez. Geniş kitleler, asıl büyük çoğunluk, o eylemi haklı görmelidir. | Geniş çoğunluğun "haksız" kabul ettiği, onaylamadığı bir eyleme girişmek, geniş çoğunlukla birleşmekten vazgeçmek demektir. O zaman, devrimi başarmak da bir "hayal'" olur. Çünkü küçük bir azınlığın bireysel terörüyle devrim yapılmaz, olsa olsa karşı-devrime destek olu- 


"Faşist avlamak” ve kitle çizgisi 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


j| 
| 


"Faşist avladığını" sananlar hiç düşünmüyorlar ki, bu tutumlarıyla geniş kitleleri pasifleştiriyorlar, ara güçleri tarafsızlaştırıyorlar, MHP" den kopmak veya MHP'ye karşı tavır almak isteyen birçoklarını tekrar MHP'nin yanına itiyor. 
lar. Bir "faşist avlamanın" bedeli, faşistlere yeni dostlar kazandırmaktır. Tarihte hiç bir mücadele, düşman cephesini güçlendirerek, hedefi genişleterek başarıya ulaşmamıştır. ` 

Bugün MHP, son derece güç bir durumdadır. 
Caniler ve zorbalar birer birer yakalanmaktadır. 
Maraş katliamı davasının sanık sandalyesinde aslında Başbuğ oturmaktadır. Bu son derece elverişli şartlarda, MHP'ye karşı cinayet ve katliamların tertipleyiçileri ve uygulayıcılarının cezalandırılması talebiyle yürütülecek bir mücadele mutlaka başarıya ulaşacaktır. 

Bu mücadele haklı zemin üzerinde yürütülme- 

li, hedefi daraltmalı ve geniş kitleleri seferber etmeye yönelmelidir. 

Doğru olan çizgi budur. Bu çizginin doğruluğunu bizzat MHP'nin davranışları da göstermektedir. MHP, niçin "faşist avlamayı" marifet o sayan bireysel teröristleri değil de, Türkiye İşçi Köylü Partisini hedef alıyor? Hatta MHP, niçin bireysel teröristleri "kahraman ve samimi çocuklar" diye överken, bütün hışmıyla Türkiye İşçi Köylü Partisine saldırıyor. | 

Maraş Davası gelip kapıya dayanınca, Başbuğ'un Hergün gazetesi TİKP'ye yönelttiği saldı. 
rıları daha da hızlandırdı. Birbiri peşisıra, TİKP' yi hedef alan yazı dizileri yayınlanıyor. MHP de biliyor ki, Maraş Davasında sanık sandalyesinden kurtulmak için, en başta TİKP'yi etkisiz hale getirmek gerekiyor. 

Aslında MHP'nin tutumu son derece öğre- 


MHP'nin hakkından gelecek siyaset, bireysel terör değil; TİKP'nin izlediği kitle çizgisidir. 


Sovyetler... 


(Baştarafı 1, Sayfada) yor. Bu bir haksızlıktır” dedi. 

Öte yandan kısa bir süre önce İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hasan Nezih de, doğal gaz ihracatının ülkeye herhangi bir gelir sağlamadığını açıklamıştı, 

Petrol çevreleri, Sovyetler Birliği'nin İran'dan aldığı doğal gazı, altı misli fiyatla COMECON ülkelerine sattığını bildiriyorlar. 


BORU HATTI PROJESİ DURDURULDU 

Bu arada Tabatabai, hükümetin, Sovyetler Birliği üzerinden Federal Almanya, Avusturya ve Fransa'ya doğal gaz sağlamak amacıyla, devrik Şah döneminde hazırlanan boru hattı projesini durdurarak yeniden gözden geçireceğini belirtti. 

Tabatabai, bu üç ülkeyle yapılan anlaşmada, sevkedilecek doğal gaza karşılık ödenmesi taahhüt edilen miktarın artırılması amacıyla buna gorek görüldüğünü söyle- i 

Devrik .şahr döneminde 20 yıl vadeyle yapı 


lan anlaşmada, İran'dan boru hattıyla Federal Al manya, Avusturya ve Fransa'ya yapılacak yıllık doğal gaz sevkiyatı için toplam 12 milyar dolarlık bir ödeme öngörülüyordu, 


Demirel ... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


belirli ve büyük meselelerdir. O hallerde partiler biraraya gelir ve milletin tümünün arzusu istikametinde hareket ederler. Bu istisnadır" dedi. 
Ankara'da İngilizce olarak yayınlanan Daily News gazetesine demeç veren Demirel diyalog tartışmaları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye'nin meselesi nedir ki, son günlerin tartışma konusu olan diyalog onun çaresi olsun. 
Türkiye'yi idare edenler. muhalefet görevi yapanların bir siyasi mücadele içinde olmaları yadırganmamalıdır. Çünkü rejimin temeli budur. 
Bu siyasi mücadele, tabii ki, Anayasa çerçevesi içinde cereyan eder." 


TÜRKİYE PETROLLERİ A O GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Ortaklığımız Batman Bölge Müdürlüğü değerlendirme sahasında bulunan aşağıda cins ve takribi miktarı belirtilen hurda malzeme satılacaktır. 
a) Bu işe alt şartnameler: 
1) TPAO Genel Müdürlüğü Müdafaa Cad 22 ANKARA 

2) TPAO Bölge Müdürlüğü BATMAN Adreslerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
b) Satılacak hurda malzeme Batman Bölge Müdürlüğümüzde görüldükten sonra teklif verilecektir. 
c) Teklifler kapalı zarfla yapılacak ve 26 Temmuz 1979 günü saatt 12. 
00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne verilmiş olarak 
postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
d) Ortaklığımız ihale kanununa tabi olmayıp hurda malzemeyi satıp ` satmamakta veya dilediğine satmakta serbesttir. 
SATILACAK HURDA MALZEME: 


Sıra.No Cinsi 


1 Kurpmtı saç, tel ve çember parçaları, ezik varil ve parçaları profil parçaları vs. 


w 


Kullan 


ılmış çelik halatlar (Rulo 


halindekiler hariç) 


Karpit 


DONDU 


icin) 


Kullanılmış asit tankları 

Boş varil 

Muhtelif kampana ve jant Akaryakıt tankı (tankerler için) Çelik tüp (Amonyak, oksijen vb) 


kazanı 


Prinç boru parçası (Kazanlar 


Kollektör, kablo parçaları, 


radyatör 


petekleri 


Yanık yağ (Varil içinde) 


Sondaj 


ABONE ÜCRETLERİ 


uçak postası ücreti eklenir. 


hortumu 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 T L Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Takribi Miktarı 


400-500 Ton 


2500-3000 Ton 
30 adet 

7000 adet 

3 ton 

3 adet 

35 adet 

32 adet 


2 ton 


3 ton 
350 adet 
20 ton 


(B: 1739 16-666) 


22340-465 


Gücü az olduğu için Talabani” yle sıkı ilişkiler 


kuramayan ÖZGÜRLÜK YOLU, 


Gl mem İN ne Lİ nm mn m a — NAZ eli 


ŞIVANCILARI TALABANİ’ YE 


Geçtiğimiz yılın Ma- saymamak gerektiğini söyleyen Şıvancıları da kadar Talabanici Şemdin eleştiriyor KDP'nin 


| 
| 'yıs-Haziran aylarında 800 
i 


Ji'den Türkiye'ye girdi Bilindiği gibi köyleri yağ malayan bu kuvvetler ile köylüler ve KDP yanlıları arasında çatışmalar çıktı. Moskova yanlısı Talabani kuvvetleri bozguna uğratıldı. Hükümetin tutumu ise tam bir sessizlik ve kayıtsızlık ol 


u, 

Özgürlük Yolu grubu da bu gelişmeleri hatta bu gelişmelerin çok daha öncesini yakından izliyordu. Talabani'yi baştan beri destekleyen KDP'yi sert bir biçimde eleştiren Özgürlük Yolu işler iyi gittiği sürece sesini çıkarmadı. AncakTalabani'nin daha çok Tür kiye'de Şıvancılarla iş birliği yapmasına da gocunmuyor değildi. 

Talabanicilerin Türki ye'ye girdiği ve çatışmalar çıkarttıkları haberleri gazetemizde yeraldığı zaman Özgürlük Yolu ga zetemize şiddetle saldıra rak, ortalığı bulandırmak la suçladı. Ve ancak iki ay sonra ağustos başında konuyla ilgili tutumunu açıkladı. 

Roja Welat dergisinin 
8. sayısında yayınlanan "Irak (o Kürdistan'ındaki çatışmanın nedenleri" başlıklı yazı ile 10 Eylül tarihli 9. sayısında yayınlanan "Ali Eskeri ve tüm arkadaşlarını serbest bırakın" başlıklı yazıda Özgürlük Yolu'nun görüşleri belirtiliyordu. 


"KDP MOSKOVA 
YANLISI OLABİLİR" 
a 

özgürlük Yolu KDP 
Geçici Komiteyi Kürt halkının kurtuluş mücade lesinin iplerini emperyalizme, İran gericiliğine 
teslim etmekle ve 1975 
deki yenilgiye yolaçmakla suçluyor. KDP Geçici “Komitenin bölgedeki en gerici güçlerle, Kürt feodallarıyla ve MİT'le dayanışma içinde olduğuna dair pek çok işaret ol duğunu öne sürüyor 

Ancak Özgürlük Yolu, Geçici Komitenin yurt sever güçler arasında 


Bingöl'de TiKP'lilere saldıran özgürlük 


önemli bir güç olduğunu, içinde farklı iki kesim ta şıdığını, "gerici" önderliğe karşı bir kesimin "'ilerici'' politika izlemek ten yana olduğunu söylüyor. Buna kanıt olarak KDP'nin yayınladığı ve bir özeleştiri niteliğinde olan Yeni Strateji adlı belgede, Sovyetler Birliği ve öteki Doğu Avrupa ülkeleri ile daşanışmadan sık sık sözedildiğini, bu tutumun daha da gelişeceğini söylüyor 

Yani özgürlük Yolu, KDP'nin ileride Sovyetlere dayanma yoluna gireceğini düşünerek, KDP' ye karşı sert bir tutum alınmaması (o gerektiğini bu partinin kKazanılabileceğini söylüyor. İlericili- in kıstası olarak da Sovyetlere bağımlılığı koyuyor 


TALABANİ'YE TAM 
DESTEK mamaya 

özgürlük Yolu, bölgede karışıklıklar çıkartan Moskova yanlısı Talabani yi ve Talabani'nin başın da bulunduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni başından beri destekliyor. 


Bu örgüt içinde, koyu Moskova yanlısı olan Kürdistan Marksist Leninistleri Örgütü” adlı 


gruptan yana ağırlığını koyuyor. 

Özgürlük Yolu, Sov yetlerden destek ve yardım alarak bölgede yıkıcı faaliyetlerde bulunan Talabani'nin “partizan savaşı verdiğini" iddia ediyor 


“ŞIVANCILAR 
TALABANİ'Yİ 
YANILTTI'" 


m a a e 

Özgürlük Yolu geçen yılki Şemdinli çatışma larında Talabani'nin boz gununa yolaçtıkları için ad vermeden Şıvancıları sert bir şekilde eleştiri yor 

Bilindiği gibi Şıvancı lar Talabani'ye "şu kadar adamımız hazır gücümüz çok, herşey hâzır” diyerek oTalabani'den bol 


miktarda silah temin etmişler, Talabani kuvvetlerinin Türkiye'den rahat ça geçebileceklerini söylemişlerdi. 

Özgürlük Yolu, Şıvan cıları, KDP ve Talabani arasındaki (o çatışmaların bu düzeye gelmesinden sorumlu tutuyor. Talaba ni'yi KDP üzerine kışkırt makla suçluyor. Şıvancı ların Irak Kürdistan'ındaki güçlerin işlerine karıştıklarını, Talabanivi yanılttıklarını, kendi güçlerini abarttıklarını ve dediklerinin hiçbirini yapmadıklarını söylüyor Ve Şıvancıların maceracı bir çizgi izlediklerini belirtiyor. 

Özgürlük Yolu, Şıvancıların KDP'yi yurtsever güçler içinde saymama sını da şiddetle eleştirerek, bu tutumun KDP'yi: gerçekten eleştirmek isteğinden değil, eski bir kan davası yüzünden kaynaklandığını söylüyor ve Şıvancıların her zaman Barzani ve KDP'ye karşı düşmanlık güttüklerini öne sürüyor. 
Bilindiği gibi, Şıvancıların ismini aldıkları Sait 
Kırmızıtoprak (Şıvan) 71 
den sonra Barzani tarafından öldürülmüştü. 
anam amman 

"KONUŞTURMAYIN 

BİZİ" 


Roja Welat dergisinde yeralan ve Özgürlük Yo-İu'nun Şıvancıları Talabani'yi aldatmakla eleştirdiği yazıda şunlar da belirtiliyor : 

“Olan biteni gerçi artık sağır sultan da biliyor ama yinede i açık açık yazmadığımız için okuyucu bizi hoş görsün.Bu konuda devrimci sorumluluk duyuyoruz ve söz konusu kişilerin şu veya bu türlü şamata koparmalarına meydan vermek is temiyoruz" 

Demek ki Özgürlük 
Yolu, Şıvancılar ve Talabani arasındaki ilişkinin başka yönleri hakkında da bilgiye sahip ancak bunları açıklamaktan kaçınıyor. Eğer bu ilişkide halka karşı bazı tutumlar varsa Özgürlük Yolu bunları neden açıklamıyor. 
Bu tutum Özgürlük Yolu' nun Talabani-Şıvancılar işbirliğine yaklaşımı konusunda şüphelere yolaç - makta, 

Aslında Özgürlük Yolu ve Şıvancılar arasındaki bu tartışmanın ardında Talabani'ye yaranma kaygısının yattığı anlaşıhyor. Özgürlük Yolu' 


ile , TKP'nin bütün çağrlarına rağmen, birleşemiyor? 


YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLUYOR 


ğudaki 


rine, "Kürt 


yıkıcı faaliyetlehalkının özgürlük mücadelesi” di- 


Özgürlük Yolu'nun 
TKP ile anlaşamadığı en önemli meseleyi örgütlenme konusu teşkil ediyor. 
TKP'nin ilkeli ittifak ve dayanışmadan yana olmadığını, Kürt meselesini bir ulusal azınlık meselesi olarak gördüğünü söyleyen Özgürlük Yolu, TKP'nin tek örgütte birleşmenin zorunlu olduğu nu ileri sürdüğünü belirtiyor. Ancak tek örgütte birleşebilmek için ise şartların elverişli olmadıını söylüyor. 

Bu tartışmalarla birlik te bir süre önce TKP ile Özgürlük Yolu arasında dergi sayfalarında sert bir polemik gelişti. Bunda, Özgürlük Yolu'nun TöÖB—DER içinde TSİP yanlılarını destekleyerek TKP yanlılarına karşı çıkması kadar, Özgürlük 


yerek , gazetemizin bu faaliyetleri teşhir etmesinin "özgürlük mücadelesine saldırı" olduğunu iddia ediyor. Gazetemizin Kürt sorunundan ve Kürtlerin haklarından sözetmesinin ise sahtekarlık olduğunu söylüyor. 
Ve en çok gazetemizin Sovyetler Birliği'ni teşhir etmesine kızarak, Sovyetler Birliği hakkında yalan haberler ürettiğimizi öne sürüyor. ABD emperyalizmini teşhir etmemize ise kendilerini gizlemek için yapıyorlar"'diyor. 
Özgürlük Yolu Sovyet gemilerinin protesto edilmesine de şiddetle saldır. 
dı. Bu konuyla ilgili olarak Özgürlük Yolunda yayınlanan yazıda ayrıca "Kıbrıs ve Eğe sorunları nedeniyle Yunanistan la varolan sürtüşmeler, 


Yolu ileri gelenlerinin Türk burjuvazisini sosya-TKP ile koltuk pazarlı list ülkelerle ilişkilere gına oturmaları ancak zorlamaktadır" deniyor. 
TKP'den istediklerini Yunanistanla olan anlaş- 


alamamalarının da etkisi olduğu söyleniyor. 

Bu meseleyle ilgili olarak TKP Siyasi 
Büro üyesi Ahmet Say- dan, 1977 yılında, Özgürlük Yolu diye bilinen akıma bağlı kişilerin sahte Komünist partileri kuracaklarının  işitildiğini, bu sahte ‘TKP'nin emper yalizme hizmet edeceğini söylüyordu. 


EN ÇOK TİKP'YE 
SALDIRIYOR 


—ş—şş 

Özgürlük Yolu, DEV- 
GENÇ, Kurtuluş gibi akımlara "'goşist" deyimını kullanıyor ve bu akım- 


mazlıkların (Sovyetlerin işine yaradığı teslim edilerek, Yunanistan düşmanlığı yapılıyor. 


ÖZGÜRLÜK 
YOLUNDA BÖLÜNME 


özgürlük Yolu grubu, bu yıl başında bir bölün meye uğradı. Diyarbakır Belediyesinin imkanların- dan yararlanma konusun da Özgürlük Yolu taraftar ları arasında çıkan anlaş mazlık giderek grubun bölünmesiyle sonuçlandı. Bu bölünme sonucunda Merkezi Diyarbakır ile Ağrı grupları olarak adlandırılan gruplar 


HEGI HOROA AnA A 


© Yukarda bir köy görünüyor... 
‘Uzakta... E, ne var bunda de- 
(meyin: Bu köy uzaktan da görsek öyle güzel, öyle yeşil köy- 
"lerden değil. Bu köy bomboş. . 
Í Binalar ayakta, ama kapıları kapalı... Bomboş. Herkes kaçmış. 
| Veba salgını falan gelmemiş... 
Kan davasi girmiş köye. Ve evlerin kapıları kapanmış, içer-İde kuşkuyla karşısındaki evi gözlemiş insanlar... Yıllardır bir jarada yaşadığı komşusunun, belki de akrabasının evini.. Tarlalar boşalmış. Sonra bir bir evler.. Ve bugün belki resmi defterlerde hala Siirt'e bağlı [Eruh ilçesinin Gumeşan mezl rası diye kayıtlar vardır, bile- 
| mem: Ama Gumeşan artık yok. 
Sebebi; belki bir parça, avuç içi kadar topraktır.. Belki bir 
| hayvandır. Belki bir dal meşedir. Belki de ağanın köylüyü [birbirine kırdırmak veya kendine kafa tutan bir aileyi hizajya getirmek için köylünün 


ların devrimci akımlar ol- ortaya çıktı. arasina soktuğu “dubendi" madığını binin güçbir- Bu gruplar arasındaki İ yani ikiliktir. 
1 oe rd amayacağını ayrılığın hangi fikir ay- | 
A nE MR in dpi tsiis “Bu köy 100 haneydi, şimazetemize ve: Türkiye P* belli'değil. idi boşaldı.”... Siirt Pervari yoşçi Köylü Partisine saldı- === YARIN: —— lunun hemen kenarında, aşağırıyor. o Özgürlük Yolu, Ns 

nl e a A a 


Moskova yanlılarının Do- 


Rızgari-Komal. 


Ararat'tan göçmek zorunda kalan koçer 


da gürül gürül akan, Botan çayına bakan bir zamanlar yeşil bağlarla süslenmiş Çat köyü şimdi bağ bozumuna uğramış gibi... Ve daha niceleri... 
Yoksulluk ve ağalık Doğu insanını birbirine düşman eder. 
Halkı böler silahla dolaşır, silahla yatar. 
Haşımıyla karşılaşınca sinirler gerilir... Ha patladı, ha papaya: cak olur... Bazan da patlar.. İş- 


İTİN ÜLKELERİN İŞCİLERİ VE F7İ1. 
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AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


oaa 


nsanlar vanında 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te o zaman biri toprağa düşer, ne biri dağa çıkar... Eşkiya olur. 
Bir gece oturduğumuz köy evinin kapısı birden açıldı. co, İçeri silahlı iki kişi girdi. Biri genç, yakışıklı, burma bıyıklı, gözlerinin içi gülen bir delikanlıydı. Kürtçe bir şeyler konuştular. Gelip biraz yemek yediler, Silahları kucaklarındaydı. 
Ve orada anlattı bana, ağanın nasıl köydeki iki aileyi birbiri- 


DİE 


düşürdüğünü, şimdi köye giremiyorlardı... Kalktı, karanlıklara karıştı.. Hay gözüm Re- 


Onun fotoğrafını çekemedik. İstemedi. Oysa ne de güzel çıkardın, sarı bıyıklı, mavi çakır gözlü Reco. Onun yerine bir kitapta bulduğumuz bir resmi koyduk. Meskeni dağlar olmaya mahkum edilenlerin, meskenlerini göstersin diye.. 


"Bey sizin kara 


kaşınıza, ela gözünüze mi vurgundur, 


A A O O, OS SS S 


n saldırmasaydık, Kürtler yerleşmek için yer ararlar. Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe gelirler. Dağıstan Bey onları “Türrkmene karşı kullanabileceğini planlayarak düzlü- 


ğe yerleşebileceklerini söyler. Beylerini ko- 


nun gücü pek fazla olmadığından Talabani ilişkile 


ne demeye 


| Yolcuları 
mülkünü 


p © e. ” 
öteki gruplara özeleştiri i la kurmuştu. Özgürlük Yolu taraftarları, Talaba- 


Özgürlük Yolu Bingöl'de pek vurdulu kırdılı eylemlere girmiyordu. Bunda, bir aydın grubu olmalarının da etkisi vardı. Ancak geçen mayıs 

ayında Özgürlük Yolu taraftarları TİKP'lilere 
saldırmaya başladılar. 7 

18 Mayıs günü Türkiye İşçi Köylü Partisi 

(TilkP) İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza © Yurtsever ve İbrahim Gözen'in yollarını keserek 

tartakladılar. Saldırının başını çeken Özgürlük İ © Yolicularının adlarının belli olmasına rağmen, ne ll „hikmetse, polis TİKP yöneticilerini gözaltına 


| yapacaktık” diyorlar 
| 
| 


İl Örgütü, Özgürlük Yolu taraftarlarının toplandığı Demokratik Halk Kültür Derneğinin bulun luğu binaya taşınmıştı. Öteki Moskova yani isi gruplar, Özgürlük Yolcularını, “Nasıl TİK P ile aynı binada barış içinde bulunuyor- | suni iz" diye eleştirmeye başlamışlardı. Bunun “üzer ine Özgürlük Yolcuları, TİKP'lilere saldırdılal *. Saldırıda bulunan Özgürlük Yolculardan 

© biri, “Ne yapalım, saldırmasaydık öbür frak- | siya nlara özeleştiri yapmak zorunda kalacak- | tık"! diyordu. | 


È izgürlük Yolcularının saldırısının asıl nedeni ise | Bingöl'de kuruluşu yeni olmasına rağmen, TİKİ P'nin kışkırtmalara ve yıkıcılığa karşı ka- | 'rarli lıkla mücadele etmesi ve Moskova yanlısı N Özg irlük Yolu'nun Yeni Çarlara uşaklıklarını *teşli ir etmesiydi. x 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l 
| 
| rini daha çok Şıvancılar- 


ni kuvvetleri Türkiye'ye girdiği zaman olayları izlemekle yetinmişti 

Aslında Sovyet yanlılığının en sadık savunu cusu olan Özgürlük 
Yolu taraftarları, Talabani ile ilişkilerde ikinci planda kalmaktan kurtulmak için Şıvancıları eleştiriyor ve kendilerinin gerçek dost olduğunu belirtiyorlar. Öte yandan KDP ve Talabani'nin Sovyetlere bağımlılık konusunda anlaşarak birleş mesini öneriyorlar. 


ÖTEKİ KÜRT 
AKIMLAR 


rm amam smmm 
Özgürlük Yolu Doğuda doğru çizgiyi kendisinin temsil ettiğini öne suruyor. Öteki grupların Kürt burjuvazisinin ve toprak ağalarının çıkarını savunduğunu iddia ediyor. Kürt ulusal hareketinde bu iki çizginin bulunduğunu ve mücadele ettiğini belirtiyor. 


TKP İLE 
ANLAŞMAZLIK 


Sovyetler'in bütün gorüşlerini olduğu gibi savunan Özgürlük Yolu neden Moskova yanlısı TKP 


nağına davet eder. 


Siz bunları bilemezseniz de, bız biliriz ogul. 

Beyin sürülerini tam beş yıl düze indirmedik. Kendimiz de inmedik. 

Kuduran ota uzaktan bakıp iç geçirdik. 
Elimizden bir bu gelirdi. Elimizden geleni yaptık. Adımız, hırsıza çapulcuya vardı. 

Bey sizin kara kaşınıza, ela gözünüze mi vurgundur, ne demeye mülkünü yurtluk versin! Vereceğiniz üç beş kuruşa mı tamah eder.. Yok oğul, Osmanlının; varlığı bir der- ya olup sizin vereceğiniz bedel, bu deryada katre bile olamaz. Osmanlınm yakınlığında bin bela saklıdır. Deveni almadan çul vermez. 
Deve olmadan çulu ne edersin, ne işine yarar. 
Sizi Türkmenle arasına alıp güvenini berkitir. 
İlerde de Kürtle , Türkmeni vuruşturup keyf etmek ister. Niyeti budur oğul... Töremizde kin yoksa da, Osmanlıya kinliyiz. Bey hançerini toprağa gömdük, altın hançer ne zaman paslanırsa, kinimiz o vakit küllenir. Osmanlıy. 
la hırlıyken bir de sizinle uğraşamayız. Osmanlının dostu, bizim düşmanımızdır. 

Şimdi şu tepedeki eve varın, ev Alişar Beyindir. Kapısı herkese açıktır. Bey, derdinize çare olur. "Can Dede bizi yollamıştır" deyin, Haydi, uğrunuz açık olsun.. 

Yağo, yolda Türkmen kocasının dediklerini anlattı. Çekilip düze geri varmadıkları- 


yurtluk versin!” 


Araratlılar, Türkmenin bir iki kaşıktan sonra lokma almadıklarını gördüler, O zaman meramiurının karın doyurmaktan çok, konuğa eşlik etmek olduğunu anladılar. Konuşmaları da, konuk rahatça yesin diyeydi. Törelerini güzel buldular. 


na pişman oldular. Bey kendilerine nasıl davranır, bilinmezdi. Eve yaklaştıkça kaygıları ziyadeleşti. Kapıda genç biri karşıladı kendilerini, Atların gemlerini toplayıp, 

İçeri buyurun, babam sizi bekliyor, dedi Atları çekip götürdü. 

Alişar Bey, doğrulup konuklarına yer gösterdi. Konukları oturmadan oturmadı. Hal hatır sordu.Şakalaştı... 

Sözü dolandırmadan alım satıma getirmek istediler, Bey sinirlendi. 

—Ne zaman ne konuşulacak ev sahibine bırakın. Sözü hemen bitirip kaçmak istediğiniz belli. Bunu aklınızdan çıkarın. Çoktan konuğum gelmez.Dünya üstüme kopsa size iki adım attırmam. Beni çoluk çocuk ezmeden, bütün Türkmeni, çiğneyip ezmeden şurdan şuraya gidemezsiniz. Sözüm bunca katı olunca size düşeni oturmaktır. Törenizi bilirim. Töreniz hane sahibine çok görev yükler. Toroslarda, hayli Kürt Beyi ahbabım olmuştur... Can bir, mal bir dosttuk beylerle. 


Dünya yiğidi, dünya güzeliydi hepsi de... Usmank, sizi de bizi de kendine döndürdü, töresizleştirdi. Uğruna öldüğümüz şeyler bir naraya geldi. Neyse, bunları sonra görüşelim. 
Hek elinizi, yüzünüzü bir yıkayın, serinleyin, dedi. 

Araratlılar, Beyin alçak gönüllülüğüne Şaşırdılar. Bey hizmete kalktıkça utançtan ufaldılar. Dilleri karıncalandı, konuşamaz oldular. Bey durumu anladı, bir daha da kalkmadı oturduğu köşeden, Hizmeti kadınlar gördü. Kadınlar, Araratın avradı gibi sakınmasızdı. Osmanlıya benzemezlerdi. 

Bey de gördükleri beylere benzemezdi. 
Boyu kısa, omuzları genişti. Tıknazdı. Gür kaşlı kalin parmaklıydı. Üstü başı temizdi. 
Şalvarı safi tiftikten olup elle örülmüştü. 

Güneş tepelerin ardına devrilinceye dek konuştular. 

Yağo, namaz vaktinde Beyi gözledi, Bey kılmayınca da oralı olmadı. kazaya bıraktı. 
Yemek, kalaylı pırıl pırıl kaplarla ortaya sü- 


rüldü, Sofraya varmadan köylüler bir bir gelmeye başladılar. Gelenler, Beyin buyurmasını beklemeden yemeğe otururlardı. Araratlı, Osmanlı sofrada konuşmazken o Türkmen rahatça konusuyordu. Şakalaşıyor, gülüyordu. 

Araratlılar, Türkmeninin bir iki kaşıktan sonra lokma almadıklarını gördüler. O zaman meramlarının karın doyurmaktan çok, konuğa eşlik etmek olduğunu anladılar. Konuşmaları da, konuk rahatça yesin diyeydi. Törelerini güzel buldular. 

Yüzlerinde sabahki kızgınlıktan iz kalmamıştı, Gündüz ki hal'erini unutmaya çalıştilar. Akıllarını kötü düşüncelere kapatıp, dikkatlerini oturanlara tuttular. 

Can Dedenin girişiyle hava değişti. Oturması için köşe açtılar. Mindere bir minder daha eklediler. Tütün sarıp cigara tuttular. 
Cigaralar yığıldı. Kapıdan uzatıku mayalanmış şıra testiği önce Can Dede'ye tutuldu. 
Elden ele dolaştırılıp bırakıldı. 

DEVAM EDECEK 


